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prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruïne, presideerde, Gravemeyer trad als
secretaris op. Wij tekenen hierbij nog aan dat er blijkens de volkstelling van
1930 in den lande ca. 2,7 miljoen hervormden en 640000 gereformeerden
waren, terwijl toen bij de overige zes protestantse kerkgenootschappen in
totaal ca. 270 000 personen aangesloten waren.
Er zou, betoogde Slotemaker in die eerste vergadering, 'naar kunnen

worden gestreefd om bij belangrijke vragen te verkrijgen dat door allen
gehandeld wordt in parallelie en in eenparigheid jegens de overheid, en zo
mogelijk centraal'; zodoende zouden de samenwerkende kerken ook de
individuele predikanten beschermen. Dat werd als uitgangspunt aanvaard-,
overigens met dien verstande dat elk kerkgenootschap vrij bleef in de be-
paling van het eigen beleid. In dit Convent nu werd eind juli, in de derde
vergadering, de vraag aan de orde gesteld, 'of er voor de kerken aanleiding
en zelfsplicht kan zijn, zich thans omtrent het antisemitism.euit te spreken."
Hierover werd (de notulen geven geen bijzonderheden) in september toen
men frequenter begon bijeen te komen (wekelijks of om de veertien dagen),
enkele malen gediscussieerd. Men werd het niet eens. Velen deelden het
standpunt dat prof Aalders in zijn brief aan de Lunterse Kring geformuleerd
had - een standpunt overigens, dat niet alleen verworpen werd door Buskes,
lid van de Lunterse Kring en vertegenwoordiger van Hersteld Verband in
het Convent, maar ook door Slotemaker en Gravemeyer. Toen begin okto-
ber bekend werd dat Joden niet meer in overheidsdienst aangesteld of be-
vorderd mochten worden en toen allerwcge de Ariërvcrklariagcn ingevuld
werden, meende Buskes dat de kerken hun stem moesten verheffen. 'Mijn
voorstel is', zo eindigde een memorandum dat hij op II oktober aan het
Convent voorlegde: 'het Convent wende zich tor de Rijkscorrunissaris en
make hem uit naam. van de kerken hun principiële bezwaren ... bekend.'
De twee Lutherse kerkgenootschappen voelden niet voor dat protest: de
zaak raakte, meenden zij, 'niet een kerkelijk maar een politiek belang.",
en de gereformeerde en de christelijk-gereformeerde afgevaardigden wilden
beiden, wat de formulering der bezwaren betreft, minder ver gaan dan
Buskes, Slotemaker en Gravemeyer. Vertegenwoordiger van het grootste
gereformeerde kerkgenootschap, de Gereformeerde Kerken, was prof. dr.
H. H. Kuyper, een zoon van Abraham Kuyper. Hij was een oud man (zes-
en-zeventig jaar), hij was nogal doof en hij was eigenlijk afkerig van alle
verzet, maar onder pressie van zijn mede-deputaten voor de correspondentie
met de Hoge Overheid (zo heette het college dat voor de Gereformeerde
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