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Toen de kanunniken van het Domkapittel op woensdagochtend IS mei in
het bescheiden aartsbisschoppelijk paleis aan de Maliebaan te Utrecht bijeen-
kwamen, zagen zij, aldus Aukes, de biograaf van mgr. de Jong,

'een man, diep onder de indruk van de gebeurtenissen in het land, geschokt
door het Godsgericht dat over zijn leven komt, en bezorgd over de nabije kans
dat men hem, de notoire tegenstander van het Germaans systeem, het nood-
zakelijk werk zal beletten. Maar het eerste besluit dat hij in dit gezelschap
neemt, is duidelijk en vast: de maatregelen tegen de NSB blijven gehandhaafd,
het koste wat het kost ... 'Ik bedank liever dan dat ik dit opgeef', zegt Jan de
Jong.'l

Wat was formeel de positie van de aartsbisschop? Hij was niet meer dan
prunus inter pares: hij kon niet dicteren welk standpunt de vier bisschoppen
(Roermond, Den Bosch, Breda, Haarlem) zouden innemen, maar hij moest
telkens trachten hen te overtuigen teneinde eenstemmigheid te bereiken.
Ten aanzien van de uitspraken tegen de NSB sloten de vier bisschoppen zich
bij hem aan, de bisschop van Den Bosch evenwelmet een bezwaard hart.
Mgr. A. F. Diepen, tachtig jaar oud, was namelijk van mening dat het
Episcopaat zijn houding niet had mogen bepalen zonder vooraf de goed-
keuring van de Paus verworven te hebben. Daarmee was de aartsbisschop
het radicaaloneens: de Nederlandse bisschoppen dienden naar hun eigen
geweten te luisteren, zü moesten leiding geven, die leiding kon niet van het
verre Rome uitgaan en hij, de aartsbisschop, was niet bereid, in enig opzicht
met het nationaal-socialisme of met de bezetter te pacteren. Begin juni
legden een van zijn oude studievrienden, mgr. Th. J. F. Verhoeven, directeur
van het Rooms-Katholiek Centraal Bureau voor Opvoeding en Onderwijs
(het bureau dat o.m. aan alle katholieke instellingen van bijzonder onderwijs

- richtlijnen doorgaf) en de hoofdredacteur van het maandblad Studiën,
pater C. Wessels S. J., hem een concept-rondschrijven voor dat er van uit-
ging dat de katholieken na Seyss-Inquarts toespraak in de Ridderzaal een
tegemoetkomende houding jegens de bezetter paste. Mgr. de Jong bracht
het niet op, het rondschrijven ten einde te lezen. 'Hij legde het papier', aldus
Aukes, 'met een ruk terzijde: 'Wat is dit voor onzin, heren? Ik wil geen
tweede Innitzer zijn !"2 Innitzer was de kardinaal-aartsbisschop van Wenen
die in maart '38 de Anschluss toegejuicht had.

1 H. W. F. Aukes: Kardinaal deJong (1956), p. 254-55. 2 A.v., p. 259.


