
CLEVERINGA

Appingedam geboren; het grootste gedeelte van zijn jeugd bracht hij even-
wel in Friesland door, in Herenveen, waar hij als zesjarig jongetje bevriend
raakte met Eelco van Kleffens, de latere minister van buitenlandse zaken.
Zij volgden een verschillende opleiding: van Kleffens het gymnasium,
Cleveringa de HBS, aangevuld met studie voor het staatsexamen. Zij
kwamen tegelijk in Leiden aan, studeerden er samen rechten en verwierven
op dezelfde dag de doctorstitel. Nadien was Cleveringa enkele jaren werk-
zaam geweest in het bedrijfsleven, vervolgens was hij rechter geworden bij de
rechtbank te Alkmaar; in '27 was hij in Leiden tot hoogleraar benoemd.

Achter een uiterlijke rust was Cleveringa, als meer Noorderlingen, een
man van sterke emoties. In de herfst van '40 had hij al een gevoel 'of ik',
zo noteerde hij, 'in razernij kan ontsteken en alles tegen de Duitsers kan
doen; ik heb er mijn verstand bij nodig om niet de straat op te lopen en de
eerste de beste op zijn gezicht te slaan." Zwaar drukten hem de tijdsomstan-
digheden, maar toch niet zo zwaar of in zijn krachtige en zuivere persoonlijk-
heid die wars was van alle effectbejag, bleef zijn innerlijk optimisme on-
aangetast.

Hij had, in diepste wezen, een zonnige natuur. Zijn vrouw, de kordate
en gevoelige Hiltje, dacht en voelde als hij; er waren drie dochters. 'Het
grootste en allergrootste in dit leven is', schreef Cleveringa in de' depri-
merende dagen waarin Frankrijk ineenstortte,

'het kleine, eenvoudige, innige en stille geluk: thuis in de kleine kring van het ge-
zin, daarbuiten in de iets wijdere van familie en goede vrienden, en in de schoon-
heid van de vrije natuur waar de mens, niet afgeleid door de hem drukkende en
dringende gemeenschap waartoe hij hoort, onbelemmerd zich zelf kan zijn en
oog en oor kan hebben voor het groen der bomen, de golvende lijnen der ver
weg deinende heiden en heuvelen, het jubelende gezang van een vogel die van
geen staat weet. Ik ken geen heerlijker gevoelens dan walmeer Hiltje en ik
zonder anderen samen zijn in de vrije beslotenheid van ons beider woning.'?

In februari '39 was Cleveringa decaan (voorzitter) geworden van de
juridische faculteit. Hij had al in de zomer van' 40 veel contact met collega's
uit die faculteit: Telders, van Asbeck en vooral R. D. Kollewijn, wier
rechtsgevoel even gekwetst was als het zijne. Want het recht (hij schreef
het bij voorkeur met een hoofdletter) was voor Cleveringa niet een stelsel
van abstracte formules, maar de onontbeerlijke en zegenrijke norm 'Vall de
maatschappelijke werkelijkheid, 'een visioen van een groot licht', zei hij
in september bij de hervatting der colleges. 'Een Zola', zei hij toen ook,
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