
HOOFDSTUK I7

Groeiende verontwaardiging

Aan het slot van hoofdstuk I4 (In de pas!) constateerden wij dat Reicks-
kommissar Seyss-Inquart in de late herfst van' 40 reden had om aan te nemen
dat hij wezenlijke voortgang boekte bij zijn pogingen, bezet Nederland
geleidelijk te nazificeren: de pers was goeddeels gelijkgeschakeld en de
radio-omroep zou staatsbedrijf worden, de Nederlandse Arbeidsdienst en de
Winterhulp Nederland waren in opbouw; dan was de leiding van het de-
partement waar het belangrijke onderwijs onder ressorteerde, aan een pro-
Duitse figuur toevertrouwd en had het Berlijnse Reichsniinisterium fUr Volks-
aufklänmg und Propaganda in Den Haag een tegenhanger gekregen in de
vorm van het nieuwe, door een NSB'er geleide departement van volks-
voorlichting en kunsten. 'Alles tezamen kwam het er op neer', zo schreven
wij, dat de Reichsleommissar 'met succesbezig was, de nieuwe organisatorische
vormen te scheppen die in een later stadium Nederlands samengaan met het
Derde Rijk zouden bevorderen.' Dat laatste was óók de strekking van de
eerste anti-Joodse maatregelen die wij in het vorige hoofdstuk behandelden:
Nederlands samengaan met Duitsland vergde immers dat de Joden in
Nederland in de inferieure positie gebracht werden waarin zij zich in Duits-
land bevonden. Die anti-Joodse maatregelen hadden wel hier en daar tot
protesten geleid maar, op de keper beschouwd, tot weinig feitelijk verzet.
Was dat Seyss-Inquart meegevallen? Wellicht. Duitse uitspraken op dit
punt ontbreken.
Met dat al was de Reichskommissar in de late herfst van' 40 op zuiver poli-

tiek gebied niet veel verder gekomen. In juli was de gelijkschakeling van de
SDAP op een faliekante mislukking uitgelopen. In augustuswashem gebleken
dat de christelijk-historischen en vooral de anti-revolutionairen er in slaag-
den, grote volksmassa's op de been te brengen die aan Nederland zoals het
vóór de Duitse inval was, wilden vasthouden; voorts, dat de Nederlandse
Unie, hoezeer zij ook met een voor hem acceptabel program van start gegaan
was, zich tot een krachtige, tegen de Duitsers en de NSB gerichte beweging
ontwikkelde. Hij had bevorderd dat Mussert die het leiderschap van Hitler
erkend en het 'völkische Prinzip' (d.w.z. de rassenleer) aanvaard had, een
streepje vóór had gekregen: de eerste NSB'ers waren op hoge posten in


