
SEYSS-INQUARTS BELEID

het overheidsapparaat benoemd. Dat nam niet weg dat, aldus onze indruk,
Seyss-Inquart er in de laatste maanden van '40 weinig voor voelde, zich
definitief en exclusief aan de NSB te binden; liever zou hij voor het samen-
gaan met Duitsland dat hij diende te bewerkstelligen, de 'poZitisch geselten
grösseren Kreis' vormen waar hij al in de zomer van gerept had jegens de
BefehZshaber der Sicherheitspolizei und des SD, Harster. Daarbij dacht hij nog
steeds aan de democratische politieke partijen die in juli zijn eis om over
Oranje en de onafhankelijkheid te zwijgen, afgewezen hadden. Enkele dagen
nadat de NSB' er van Genechten bij het graf van WA-man Ton uitgeroepen
had (II september): 'Wij zullen de macht overnemen!', kregen de leiders
dier partijen die als Z.g. Politiek Convent bleven vergaderen, via een tussen-
persoon de volgende samenvatting te horen van Seyss-Inquarts opvattingen
- een samenvatting waarvan wij overigens niet weten in hoeverre zij als
authentiek kan gelden; implausibel klinkt zij in elk geval niet:

'Wij willen niet de NSB aan de macht helpen als wij anders kunnen maar nu
de oude politieke partijen zich afzijdig houden en de Nederlandse Unie niet
voldoende waarborg biedt, kunnen wij niet anders. De NSB'ers zijn de mensen
die het meest deutschfreundlich zijn. Wanneer de oude politieke partijen en ook
der alte Fuchs' zich beschikbaar stellen, dan zijn zij en is ook hij, al weten wij dat
hij Engelsgezind was, niet op grond van zijn verleden onaannemelijk: 2

Het Politiek Convent ging Iller niet op in.
Ook bij de Nederlandse Unie bereikte Seyss-Inquart in eerste instantie

niets.
Van Genechtens uitlating leidde er toe dat het Driemanschap (dat eind

juli een audiëntie bij Seyss-Inquart aangevraagd maar geen antwoord ont-
vangen had) op 16 september een memorandum tot de Reichskomniissar
richtte waarin betoogd werd dat de bezetter, naarmate hij zich meer met de
NSB identificeerde, vijandiger reacties zou opwekken; Binthoven kreeg van
Rauter te horen dat het stuk Seyss-Inquart hogelijk ontstemd had. Enkele
weken later, op 4 oktober, werd Linthorst Homan door Seyss-Inquart
ontvangen. Seyss-Inquart zei hem toen, aldus Homan in '46, 'dat wanneer
maar in één van de volgende punten door de Unie binnenskamers aan de
Duitsers toegegeven zou worden, de Unie verder van Duitse zijde in het ge-
heel geen last meer zou hebben. Deze punten zijn: [udenjrage, Oranienjrage,

1 Colijn. 2 W. Drees: Verslag vergadering Politieke Contact Commissie, 17
sept. 1940 (de uitgewerkte verslagen die Drees van de besprekingen in het Politiek
Convent maakte vóór hij als Indisch gijzelaar wegegvoerd werd, bevinden zich
in zijn collectie in de map 'Nederlandse Unie en Politiek Contact').
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