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de winter van '40 op '4I belangrijk versterkt. Wij zullen hierop in ons
volgend deel nader ingaan en dan ook beschrijven welke tegenstellingen
de SS-ideologie reeds in die tijd binnen de NSB deed ontstaan. Hier is
dit thema van minder belang want voor die tegenstellingen had de brede
massa van het Nederlandse volk geen interesse: NSB, WA en Neder-
landse SS waren in haar visie één pot nat; elke politieke activist die de
zwarte kaplaarzen droeg, was 'fout'. Maar voor die brede massa was, wat
de NSB betreft, in de laatste maanden van '40 één feit van overheersende
betekenis: dat de NSB, door de bezetter gesteund, hardnekkig poogde, 'de
straat te veroveren', d.w.z. de colporteurs die er met andere bladen ver-
schenen, De Unie in de eerste plaats, van de straat te ranselen. Dit leidde tot
hevige gevechten - gevechten trouwens, die in januari en februari' 4I voort-
gezet werden. Zij deden de verontwaardiging tegen de bezetter aanzienlijk
toenemen en het lijkt ons van belang, daarbij allereerst te onderstrepen dat
de groei van die verontwaardiging plaats vond in maanden waarinDuitslands
bondgenoot Italië in het Middellandse Zeegebied duchtig klop kreeg.
Optimisten achtten de val van Mussolini al nabij en als de Duce verdween,
zou de Führer zich dan kunnen handhaven?

Engeland komt sterker te staan

Het Engelse oorlogskabinet had, zoals wij eerder opmerkten, in de zomer
van' 40 een moedig besluit genomen: op een moment waarop men rekening
moest houden met de mogelijkheid dat de Duitsers tot de invasie van Enge-
land zouden overgaan, was vier-tiende van alle Engelse tanks naar Egypte
gezonden. In Libye, bij de grens van Egypte, hadden de Italianen namelijk
een strijdmacht geconcentreerd die numeriek veel sterker was dan de
Engelse. In september gingen de Italianen tot het offensief over; in de
woestijn rukten zij een kleine honderd kilometer oostwaarts - toen zaten
zij vast. Een aanbod van Hitler om een Duitse tankdivisie naar Libye over
te brengen, werd door Mussolini afgeslagen: het was zijn eer te na. Het
gevolg hiervan was dat de Engelsen aanvankelijk in Egypte en in Oost-
Afrika uitsluitend met Italianen te maken hadden. Veel strijdlust hadden die
niet en dat bleek spoedig. Met steun van Australische, Nieuw-Zeelandse en-
Zuid-Afrikaanse troepen werden de Italiaanse garnizoenen in Oost-Afrika -
opgeruimd en nog voordat die actie ingezet werd, hadden de Britten onder
leiding van generaal Wavell de Italiaanse strijdmacht die op Egyptische
bodem doorgedrongen was, practisch vernietigd. Zij rukten Libye binnen
waarvan de gehele oostelijke helft door de Italianen prijsgegeven werd. Bij
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