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al die acties verloor Italië meer dan vierhonderdduizend krijgsgevangenen.
Het was niet de enige en niet eens de zwaarste ramp die het fascistisch

regime trof. Hitlers overwinningen in Scandinavië en in West-Europa
hadden Mussolini jaloers gemaakt en vooral had het hem pijnlijk getroffen
dat hij tevoren telkens onkundig gebleven was van de Duitse aanvalsplannen.
Hij zou Hitler met gelijke munt betalen! Zonder op de waarschuwingen van
zijn generale staf acht te slaan, gaf hij in de herfst van '40 opdracht, van
Albanië uit (dat hij in april '39 bezet had) Griekenland aan te vallen. Hij
liet die aanval beginnen op de dag (28 oktober) waarop hij Hitler in Florence
zou ontmoeten: nu kon hij eens berichten van een zegevierend ingezet
offensief! Maar met de overwinningen was het spoedig afgelopen. Ook de
Grieken toonden zich betere militairen dan de snel gedemoraliseerde Italia-
nen; binnen enkele weken waren Mussolini's troepen uit het veroverde
stuk van Noord-Griekenland verdreven en hadden de Grieken een derde
van Albanië weten te bezetten. Daar kwam dan nog bij dat de Engelsen
ill de nacht van II op 12 november met een verrassende luchtaanval op de
Italiaanse oorlogshaven Taranto drie Italiaanse slagschepen buiten gevecht
gesteld hadden; nadien voelde de Royal Navy zich in de Middellandse Zee
zo veilig dat Genua begin februari '41 vanuit zee beschoten werd; geen
Italiaans oorlogsschip waagde het, de strijd aan te binden met het Britse
eskader dat zich vlak onder de Italiaanse kust gewaagd had.
Er zat voor Mussolini niets anders op: hij moest Hitler om hulp vragen.

Die hulp werd hem verleend. In de winter van '40 op '41 werden tien
Duitse divisies naar Roemenië gezonden om, zodra dat wenselijk geacht
werd, Griekenland van het noorden uit binnen te rukken (begin december
bepaalde Hitler dat men daarbij niet verder moest gaan dan tot Athene)
en omstreeks de jaarswisseling werden sterke eenheden van de Luftwaffe,
een kleine tweehonderd toestellen, van Noorwegen overgevlogen naar
Zuid-Italië en Sicilië. Zij bemoeilijkten de verdere operaties van W avells
troepen in Libye. Trouwens, de Britse opperbevelhebber in het Midden-
Oosten ontving begin februari '41 opdracht, een aanzienlijk deel van zijn
strijdkrachten naar Griekenland te transporteren: men kon, zo werd in
Londen gemeend, de Grieken toch niet in de steek laten! Nadien was het
Wavell niet mogelijk, dieper illLibye door te dringen en ill de meest weste-
lijke havenstad, Tripoli, kon dus medio februari de voorhoede van een
sterk en modern Duits Panzerkorps ontscheept worden dat onder bevel
stond van een generaal die in Noord-Afrika van zich zou doen spreken:
Erwin Rommel. De Italiaans-Engelse oorlog ill het gebied van de Middel-
landse Zee was met dat alles.in wezen een Duits-Engelse oorlog geworden.
Maar toch niet de oorlog die Hitler gewenst had.
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