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Nadat hij operatie Seelowe (de landingen in Engeland) uitgesteld had, bevond
Hitler zich min of meer in verlegenheid. Zijn krijgsmacht was de sterkste
in heel Europa - en hij kon er niets mee ondernemen, althans niets dat van
beslissende betekenis zou zijn. Voor een aanval op de Sowjet-Unie was
het te laat in het seizoen. Engeland bezweek niet onder de nachtelijke bom-
bardementen van de Luftwaffe; het leed verliezen ter zee door de acties van
de Duitse Ui-Boete (die overigens niet zo talrijk waren-) en door het op-
treden van gewapende Duitse koopvaardijschepen, soms ook van zware
Duitse eenheden die uitvallen deden op de Atlantische Oceaan en in een
enkel geval ook veel verder op de wereldzeeën doordrongen (het z.g.
vestzakslagschip Admiral Scheer tot in de Indische Oceaan) - maar die ver-
liezen brachten Engeland niet op de knieën. Waar kon Hitler zijn tegenstan-
der gevoeliger treffen? Hij brandde van verlangen om Gibraltar te ver-
overen, maar de Spaanse dictator Franco, een voorzichtig en sluw speler op
het schaakbord der wereldpolitiek, weigerde medewerking. Duitse bases in
Frans Noord-Afrika dan? Maar maarschalk Pétain, het Franse staatshoofd,
betoogde dat de komst van Duitsers in Tunesië, Algerië en Marokko die
gebieden alleen maar in de armen van de Engelsen zou jagen. Het Suez-
kanaal bezetten? Maar in de Middellandse Zee was de Britse vloot opper-
machtig en de weg over land, via Turkije, Syrië en Palestina, was lang en
kwetsbaar - trouwens, hoe zou de Sowjet-Unie op zulk een operatie rea-
geren? Het ene plan na het andere liet Hitler ontwerpen; de meeste waren
onuitvoerbaar doordat de heerschappij ter zee stevig in Engelse handen lag.
Al die frustratie maakte Hitler ongeduldig. Hij had haast. Want hoewel hij
het tempo van de Amerikaanse herbewapening onderschatte, wist hij uit
de rapporten van de Duitse militaire attaché te Washington dat de Verenigde
Staten bezig waren, een moderne krijgsmacht op te bouwen die, als ze tijdig
naast de Engelse aan de strijd zou gaan deelnemen, een Duitse overwinning
zeer twijfelachtig zou maken.
In de hoop, aldus druk op de Verenigde Staten uit te oefenen, bevorderde

Hitler dat Duitsland en Italië het z.g. Driemogendhedenverdrag sloten met
Japan. Het werd eind september' 40 te Berlijn ondertekend en uitgebazuind
als een accoord van wereldhistorische betekenis. In werkelijkheid had het
nauwelijks reële inhoud: zelfs als de Verenigde Staten Duitsland de oorlog

1 In september '39 waren negen-en-dertig U-Boote in de vaart, in september' 40
zeven-en-twintig, in februari' 41 een-en-twintig. Nadien gingen de cijfersstijgen.
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