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uit de woningen geen licht straalde; op de openbare weg zag men slechts het
zwakke licht van een enkele straatlantaarn, hier en daar het rood-amber-green
van de verkeerslichten. Ook de zaklantaarns die men, als de hemel duister
was, moeilijk kon ontberen, moesten een blauw licht verspreiden. Fiets- en
autolampen mochten maar een smalle lichtstrook op de weg werpen.
De winkelétalages waren, zodra 'verduisterd' moest worden (dat begon
een half uur vóór zonsondergang), donker. Het gaf alles tezamen steden en
dorpen een naargeestig uiterlijk. Bovendien raakten, vooral in de eerste
bezettingswinter , vrij veel mensen te water: in Amsterdam alleen al van
mei' 40 tot mei' 41 bijna vijfhonderd, van wie er drie-en-negentig verdron-
ken.! Er deden overigens veel hogere cijfers de ronde over het aantal Duitse
militairen die, al of niet na een duwtje, te water geraakt en verdronken
zouden zijn.2 Geruchten van die aard had men nodig: zij schraagden het
moreel. Zo werd ook na elke luchtaanval die, waar ook, door de Royal Air
Force uitgevoerd was, hoog opgegeven van de zware verliezen die de Duit-
sers geleden zouden hebben. Ach, men snakte naar de bevrijding - toen al.
'De wildste geruchten', aldus de schrijfster Henriëtte Mooy eind december
in haar dagboek,

'fladderen door de lucht over de 'spoedige ineenstorting' van Duitsland. Het
geeft soms even een vleug van opfleuring, maar ik geloof dat die berichten ont-
staan en zo gretig gehoor vinden omdat iedereen denkt: ik kàn dit niet langer
uithouden, al dat weerzinwekkende - de verduistering, in huis, op straat, overal,
het hoge janken van de sirenes door het pikkedonker en de lange witte lucht-
stralen, als griezelige vingers de hemel aftastend, de afgemeten voedselvoorzie-
lung, de dwang en de dreigementen op allerlei gebied; de bezorgdheid over en
de angst voor zovelen. 0, kon er iemand komen die ons met een 'Je hebt alles
gedroomd', ophief uit de nachtmerrie."

Dat voor de bezetter weinig vleiende beeld werd door de rapporten die de
Sicherheitsdienst ontving, bevestigd. In het eerste nummer van de 'Meldungen
aus den Niederlanden' dat in het nieuwe jaar verscheen, werden die rapporten
in de conclusie samengevat, 'dass die im Lande herrschende Stimmung einen
kaum noch zu überbietenden Tiefpunkt erreicht hat.'4 Hiermee werd overi-

1Nadien werden de kade-randen beter gemarkeerd. Van mei' 4 I tot mei' 42 raakten
in Amsterdam honderdvijf-en-veertig mensen te water van wie er vijftien verdron-
ken. 2 Vóór 31 december '40 waren in Amsterdam drie-en-zestig Duitsers te
water geraakt van wie vijf dronken waren. Een-en-twintig Duitse militairen en. één
Duitse burger kwamen om het leven. (Doc II-422 A, a-6 en a-7). 8 Henriëtte
Mooy: Het Duitse schrikbewind, p. 34. 4 "Meldungen aus den Niederlanden', 27 (7 jan.
1941), p.~I.
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