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rickende baarden ...; wel voorzien van slobkousen, gouden horloges, glacé
handschocnen, plus de rest. Allemaal keurig in de kleren, deftig van voorkomen
en optredend met de geaffaireerdheid, eigen aan bezig-doende beursgangers.
Deze bracht een geweldig diepzinnig artikel betreffende de Nederlandse af-
stamming der Noord-Fransen; gene moest de Leider spreken over het bank-
wezen in de nieuwe staat; cen derde kwam inlichtingen vragen namens een
groep gemeenteraadsleden uit een plaats die ik vergeten ben. Met enkelen
knoopte ik gesprekjes aan. Binnen vijf minuten viel de koude drukte te doorzien.”*

Eind ’40 en begin '41 riep Meyer een aantal lichamen in het leven die
hem politick advies moesten geven dan wel de plannen moesten ontwerpen
voor het nieuwe Nederland dat hem voor de geest stond: een Algemenc
Raad, een Politicke Raad (die in een groot aantal secties uiteenviel), een
Raad van Recht en Orde (ter handhaving van de discipline), een Culturele
Kamer met drie-en-dertig leden (voorzitter: een bekend calvinistisch
historicus, dr. A. A. van Schelven, hoogleraar aan de Vrije Universiteit?)
en ecn nog veel talrijker Sociaal-Economische Kamer bij welker leden zich
hoge functionarissen bevonden van o.m. Philips en van een aantal kleine
bankinstellingen. Iets van belang hebben deze lichamen niet kunnen preste-
ren. De sfeer in de beweging was er niet naar. Er was een sterke vatbaarheid
voor geruchten: wie van de een of andere Duitser gehoord had dat Mussert
niet of juist wel aan de macht zou komen, haastte zich, zulks door te geven.
Daardoor ontstond een nerveuze, onzekere stemming die trouwens aan-
gewakkerd werd door de rapporten van een eigen ‘gcheime dienst’; haar
agenten specialiseerden zich er in, kaderleden van Nationaal Front te scha-
duwen van wier loyaliteit men niet overtuigd was. Royementen waren aan
de orde van de dag.

Arnold Meyer was niet bij machte, dit chaotisch geheel te beheersen. Hij
was dat ook daarom niet omdat hij een politiek volgde die innerlijk tegen-
strijdig was. Enerzijds zag hij de Duitsers als de vormgevers van het toekom-
stig Europa en trachtte hij dus bij hen in het gevljj te komen, soms daarbij
onderstrepend (men denke aan zijn standpunt ten aanzien van de Joden) dat
hij een veel principiéler en dus voor de bezetter veel betrouwbaarder bond-
genoot zou zijn dan Mussert — anderzijds had hij een instinctieve afkeer van

L A. A. Haighton: Arnold Meyers maskerade, p. 27. * ‘lk meende mij’, zei van
Schelven later, ‘gerust bij Nationaal Front te kunnen aansluiten waarbij zich reeds
mensen hadden aangesloten als de Landsadvocaat, jhr. van der Does. Tk beoogde
er mee stelling tegen de NSB te nemen.” Onder pressie van Curatoren der Vrije
Universiteit zegde van Schelven begin 41 zijn lidmaatschap op. (Tribunaal
Haarlem: Uitspraak inz. A. A. van Schelven (13 mei 1948), Tribunalen in Nederland,
1948, p. 220-23)
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