GROEIENDE VERONTWAARDIGING

‘wil de Nederlandse Unie positief meebouwen aan een nieuwe Europese orde.
Zij wil niet langer dat ons volk een plaats van afzondering inneemt tussen de
volkeren van Europa, maar zij wil dat ons volk naast Duitsland in het komende
Europa zijn plaats en zijn taak zal veroveren en vervullen.’

Dergelijke artikelen werden wekelijks, in het Duits vertaald, aan tal van
Duitse autoriteiten toegezonden. Het waren, van de Unie-leiding uit gezien,
pogingen om de bezetter aan te tonen dat men met ‘de erkenning der ge-
wijzigde verhoudingen’ (‘allereerst nodig’, volgens de eerste oproep) ernst
maakte.

Het beleid van het Driemanschap was verre van duidelijk. Dat hing samen
met het feit dat, terwijl de aanhang van meet af aan in grote meerderheid
anti-Duits dacht en voelde, er in het Algemeen Secretariaat op belangrijke
posten figuren als Jef de Brouwer en Geert Ruygers zaten die de aansluiting
bij het ‘niecuwe Europa’ propageerden en onophoudelijk in die geest op het
Driemanschap inpraatten; ook van der Wielen en Bouman hadden, in die
tijd althans, af en toe contact met Duitsers of met pro-Duitse Nederlanders.
Van primair belang was evenwel dat het Driemanschap onderling ver-
deeld was. Einthoven was, wij zouden haast zeggen: emotioneel anti-Duits.
Wel gaf hij zijn naam aan een aantal gemeenschappelijke verklaringen die
een pro-Duitse strekking hadden, maar hij deed dat met een innerlijke twijfel
die hij alleen kon overwinnen door er zich bij bezoeken in den lande van te
overtuigen dat de Unie vooral als anti-NSB-beweging effectief ageerde en
door zeer velen warm gewaardeerd werd. Het leek hem zinvol, die beweging
in stand te houden; veel verder keek hij niet.

Homan daarentegen zag Duitsland als de toekomstige vormgever van
Europa. Mede teneinde te verhinderen dat de Sowjet-Unie en het com-
munisme meer invloed zouden krijgen, wenste hij een spoedig einde van
de oorlog. Eind september zei hij op een bijeenkomst van Groninger pre-
dikanten dat hij verwachtte dat de oorlog met een 3 : 2 overwinning voor
Duitsland zou eindigen; door wat hij bij die gelegenheid betoogde (‘hij zei
dat je ook niet alles kon afkeuren bij de Duitsers, ze hadden onder andere
zulke prachtige Autobahnen aangelegd’), maakte hij op vele aanwezigen de
indruk dat hij ‘volkomen gevoelloos was voor de demonie die we jarenlang
vlak aan onze grenzen hadden geweten’.r Medio oktober ging Homan nog
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