GROEIENDE VERONTWAARDIGING

NSB’ers werd in dergelijke verklaringen niet gerept, maar hun strekking was
dat men het ‘nieuwe Europa’ met zijn ideologisch-bepaalde organisaties
aanvaardde en bevorderde, en daar vloeide telkens uit voort dat Einthovens
onvrede groeide en dat het binnen het Algemcen Secretariaat tot heftige
discussies kwam. Toen Ruygers in november op dringend verzoek van
Homan weer een uitgesproken pro-Duits hoofdartikel schreef waarin hij
o.m. opmerkte dat Duitsland ‘onbetwistbaar een leidende positie toekwam
en tockomt’ in het deel van Europa waar Nederland lagl, kostte het de
Quay moeite om te verhinderen dat Einthoven er onmiddellijk de brui aan
gaf; ‘groot was’, aldus Roelfsema, ‘de opschudding onder de Unieleden. Het
regende bedankjes. Talrijke functionarissen protesteerden.’?

Hoe duidelijk kwam hier de tegenstelling tot viting die wij bij de oprich~
ting van de Unie al signaleerden: de tegenstelling tussen de opzet en de
gevolgen die vit die opzet voortvloeiden! Een bij uitstek anti-Duitse massa-
beweging had een Driemanschap aan het hoofd dat, de groeiende twijfel bij
een van de drie (Einthoven) ten spijt, toch niet het uvitgangspunt wilde prijs-
geven: dat in Nederland ‘de Europese revolutie’ ‘op Nederlandse wijze” ver-
wezenlijkt moest worden. Kon de Unie dat alléén bewerkstelligen dan wel
voorbereiden, of moest zij het samen met andercn doen?

In het eerste nummer van De Unie dat op 24 augustus verscheen, had het
Driemanschap op vrij bruuske wijze de staf gebroken over de traditionele
democratische partijen. ‘Het partijensysteem, zoals dat tot nu toe in Neder-
land bestond’, had, zo werd verklaard, ‘afgedaan. Er zal iets nieuws komen,
cn dat nieuwe hoopt de Nederlandse Unie voor te bereiden’; wie lid zou
blijven van zijn oorspronkelijke partij en tegelijk lid worden van de Unie
‘om zodoende twee ijzers in het vuur te hebben’, was bij de Unie, zo heette
het, ‘aan het verkecrde adres.’

Dit standpunt handhaafde men slechts korte tijd. Velen die zich bij de
Unie aansloten, maakten duidelijk dat zij er niet aan dachten, de banden
met hun oorspronkelijke partij te verbreken. Het Driemanschap legde zich
daar bij neer. Onder de indruk van de massale vergaderingen die anti-
revolutionairen en christelijk-historischen in augustus in den lande gehouden
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