
DRIEMANSCHAP EN POLITIEK CONVENT

hadden, meende het Driemanschap overigens dat eigenlijk alleen nog maar
de ARP en de CHU formaties waren met welke men rekening moest hou-
den. Toen het Politiek Convent op 17 september bijeenkwam, vertelde
Colijn dat hij vier dagen tevoren Einthoven op bezoek gehad had; deze had
hem gevraagd of de ARP en de CHU bereid waren, samen met de Unie
of tegelijk met de Unie bij Seyss-Inquart te protesteren tegen een eventuele
machtsoverdracht aan Mussert. 'Waarom speciaal de protestants-christelijke
groepen?' had Colijn gevraagd, en Einthoven had geantwoord dat 'zij de
andere toch al hadden'.
Bij de discussieover Colijns mededelingen bleek dat Verschuur (RKSP)

en Slingenberg (Vrijzinnig-Democratische Bond) een samengaan met de
Unie tegen Mussert niet wilden uitsluiten. Schouten, de voorzitter van de
anti-revolutionaire Tweede Kamerfractie, achtte dat samengaan evenwel niet
alleen zinloos maar ook gevaarlijk. 'Feitelijk wordt verlangd', zo vatte
Drees Schoutens betoog samen,

'dat wij om de NSB af te kopen, het Duitse standpunt innemenmet betrekking
tot de politieke ontwikkeling in Enropa en in Nederland. Dat zie ik alsverraad
tegenover de Kroon en tegenover de Nederlandseregering en wij zouden ons
zetten in een tang waar wij niet meer uitkomen.'

'Dit is juist', zei Colijn, en Drees voegde nog toe dat men in het Drieman-
schap geen vertrouwen kon hebben: 'Zij spreken met twee monden naar
gelang zij spreken met corporatief of democratisch gezinden.'!
Een dag later, 18 september, hadden Colijn en Tilanus een onderhoud

met Einthoven. HLUlbleek dat het Driemanschap zijn adres aan Seyss-
Inquart al verstuurd had zonder op de reactie der anti-revolutionairen en
christelijk-hiscorischen te wachten! Wat Einthoven verder betoogd had,
was, rapporteerde Colijn aan het Politiek Convent, 'zo uiterst dilettantisch
dat het zielig was.' Zo had Einthoven gevraagd of de twee protestantse
groeperingen ('de rest hebben wij volledig', had hij herhaald) goed konden
vinden dat met Arnold Meyer contact opgenomen werd! 'Colijn heeft toen
gewezen o.a. op het autoritaire, op zijn Vlaamse gezindheid en zijn anti-
semitisme. Binthoven dacht dat dat wel mee zou vallen' (Einthoven had er
maar niet bij gezegd dat het Driemanschap diezelfde dag al zijn tweede of
derde bespreking met Arnold Meyer zou voeren!).
Erg opwekkend klonk Colijns verslag niet en nu uitte ook Verschuur,

al wilde hij wel naar eenheid met de Unie blijven zoeken, zich pessimis-
tischer. 'Wij voelen ons ook keer op keer bekocht', verzuchtte hij, denkend
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