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aan de vele tegenstrijdige uitlatingen van het Driemanschap. En Slingen-
berg: 'Zij zijn inderdaad gebleken kinderen in de politiek."
Intussen hadden deze 'kinderen' het gepresteerd, een aanhang van hon-

derdduizenden Nederlanders te krijgen! En een aanhang die over het alge-
meen van een sterke anti-Duitse gezindheid blijk gaf! Die feiten wogen
zwaar bij de leden van het Politiek Convent. Lag het niet op hun weg,
althans te trachten, de Unie in het goede spoor te brengen? Schriftelijk werd
een gemeenschappelijke bespreking van Politiek Convent en Driemanschap
voorgesteld - schriftelijk werd dat voorstel door het Driemanschap ver-
worpen. 'Ook in ons overleg met de bezettende overheid ... is ons',
schreef Einthoven op 25 september aan Colijn, 'steeds opgevallen, hoezeer
men het waardeerde dat de Nederlandse Unie niet was een 'schuilkelder
voor de politieke partijen', zoals men het uitdrukt, doch een zelfstandige
Nederlandse volksbeweging.f Inderdaad, als volksbeweging tegen de NSB
kon ook Colijn de Unie wel op prijs stellen; hij deelde Einthoven in ant-
woord op diens brief mee dat hij zich, zolang de Unie niet verder afgleed,
'voortaan van bestrijding van de Unie onthouden' zou,"
Dat het Driemanschap contact met de leiders der politieke partijen af-

gewezen had, was vermoedelijk bevorderd door het feit dat juist in de tweede
helft van september een sterke groepering uit de Christelijk-Historische

- Unie, door van Walsum geleid, aansluiting bij de Nederlandse Unie zocht.
Ook een hoogleraar van de hogeschool te Rotterdam, prof mr. P. Lieftinck,
behoorde daar toe, alsmede een jonge Haagse jurist, mr. J. Barents. Die
christelijk-historische groepering stelde overigens eisen. Het Driemanschap
moest o.m. het één-partij-stelsel afwijzen, een democratisch samengestelde
volksvertegenwoordiging in beginsel aanvaarden, 'de solidariteit met het
verleden' erkennen, 'elke medewerking aan een provisioneel bewind'
weigeren en zichzelf van Drie- tot Vijfmanschap uitbreiden: er dienden
namelijk twee 'vertegenwoordigers van de protestants-christelijke groepen'
bij te komen.ê Al die eisen werden door het Driemanschap aanvaard."
Mr. Barents werd redactie-secretaris van De Unie (vooral Einthoven achtte
een tegenwicht tegen Ruygers hoogst wenselijk), maar de twee 'vertegen-

1 A.v., 20 sept. 1940. 2 Collectie-Wo Drees, map 'Nederl, Unie en Politiek Con-
tact'. 3 Brief, 3 okt. 1940, van H. Colijn aan L. Einthoven (CNU, I c). 4 Brief,
25 sept. 1940, van G. E. van Walsnm aan het Driemanschap (a.v.). 5 Brief, 19 okt.
1940, van L. Einthoven ('namens het Driemanschap') aan G. E. van Walsum (a.v.).
Het verdient de aandacht dat deze briefwisseling met het Driemanschap in de
'Meldungen atlS den Niederlanden' no. 18 (22 oktober 1940) uitgebreid samengevat
werd; het is niet bekend wie deze informatie aan de Duitsers of aan een relatie van
de Duitsers doorgegeven heeft.
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