DRIEMANSCHAP EN POLITIEK CONVENT

woordigers van de protestants-christelijke groepen’ wist men niet te vinden;
uiteindelijk verklaarde alleen het christelijk-historische Tweede-Kamerlid
Tj. Krol, een Groninger relatie van Homan, zich bereid als ‘adviseur’ van
het Driemanschap op te treden. Eind oktober (Tilanus was toen als gijzelaar
weggevoerd) deed het hoofdbestuur van de Christelijk-Historische Unie aan
alle leden weten dat het er niet langer bezwaar tegen maakte(‘alishetnietonze
bedoeling, dit aan te moedigen’) indien deze zich ook bij de Unie aansloten.!

Dit alles kwam er op neer dat, van de Unie uit gezien, de vraag van de
eventuele samenwerking met de democratische politicke partijen in de loop
van ‘oktober haar actualiteit verloor. De SDAP bestond niet langer, de
Vrijzinnig-Democratische Bond en de Christelijk-Historische Unie hadden
een jegens de Unie welwillend standpunt ingenomen en dc Rooms-Katho-
licke Staatspartij was in feite in de Unie opgegaan. Colijn liet bestrijding
achterwege; de enige drie partijleiders die, waar zij het konden, tegen de
Unie bleven waarschuwen, waren Schouten, Telders en Vorrink; mét
Tilanus was ook Drees naar Buchenwald gevoerd.

In het hoofdartikel in De Weg dat wij eerder aanhaalden, had Arnold Meycr
in augustus bepleit dat in Nederland een Jodenstatuut ingevoerd zou worden
en dat de Joden geleidelijk uit Nederland moesten verdwijnen. Des-
ondanks kwam het tot besprckingen tussen hem en het Driemanschap.
Wellicht dachten zij alle drie dat het, zoals Einthoven het had uitgedrukt,
met Meyers antisemitisme ‘wel mee zou vallen’. In elk geval meenden zij
blijkbaar dat het zin had, na te gaan of men een zo breed mogeclijk eenheids-
front tegen de NSB kon vormen. Dat Arnold Meyer slechts luttele duizenden
volgelingen had, werd door het Driemanschap niet beseft; het liet zich door
de propaganda van Nationaal Front ietwat overdonderen, het liet zich
bovendien naar Arnold Meyer toeschuiven door de Brouwer en Ruygers
die in Noord-Brabant in de tijd van Zwart Front al contact met Meyer
gehad hadden.

Vermoedelijk waren het de Brouwer en Ruygers die in augustus met
Meyer de ‘hoopvolle besprekingen’ over samenwerking voerden waarvan
deze in zijn memoires melding maakt.2 Daaruit vloeide eind augustus of

! Rondschrijven, 31 okt. 1940, van het hoofdbestuur der CHU (Doc II-151, a-6).
2 A. Meyer: Alles voor het vaderland, p. 112.
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