
GROEIENDE VERONTWAARDIGING

gedrongen dat er een eenheidsfront tot stand zou komen van de Unie,
Nationaal Front en Nationaal Herstel. In kringen van De Waag was dat
denkbeeld aangeslagen maar men wilde daar in die samenwerking ook het
Verdinaso en de NSB betrekken. De voorzitter van de stichting De Waag,
prof Westra, had toen contact gezocht met Homan. Homan was tweemaal
bij hem geweest, eenmaal door van der Wielen vergezeld, en Westra had ge-
suggereerd dat Homan eens met Mussert een onderhoud zou hebben. Dat had
Homan geweigerd.' Omstreeks diezelfde tijd had Einthoven een soortgelijk
voorstel afgeslagen dat Voorhoeve, de leider van het Verdinaso, aan hem ge-
daan had. Twee maanden later evenwel, op 19 november, voerde van der
Wielen een gesprek met Voorhoeve die inmiddels propagandaleider van de
NSB geworden was. Van der Wielen (die in die tijd de hoop koesterde dat
men een splitsing bitmen de NSB teweeg kon brengen) zei toen, aldus
Voorhoeve, dat het Driemanschap graag eens met 'de leiding van de NSB'
zou spreken. Voorhoeve verzocht om een schriftelijke bevestiging en drong
er bovendien op aan dat men dan meteen tot een vast contact met de NSB
zou overgaan: de weg naar het 'nieuwe Nederland' liep nu eenmaal via de
NSB; daarom had hij zich ook zelf met een openlijke bekendmaking bij de
NSB aangesloten. Van der Wielen bracht Voorhoeve' s suggestie aan Homan
over en namens deze antwoordde hij tien dagen later.

'dat de leiding der Nederlandse Unie het ogenblik nog niet gekomen acht om
op de grondslag van uw bekendmaking het contact met de NSB te aanvaarden.
Wel zou men het op prijs stellen dat men de gelegenheid kreeg om met de
leiding van de NSB kennis te maken om eens van gedachten te wisselen, zonder
aan deze bespreking direct de eis te stellen dat een blijvend contact tot stand
kwam"

Voorhoeve deed daarop weten, dat in eerste instantie graag de secretaris-
generaal der NSB, Huygen, en hijzelf het Driemanschap en van der Wielen
zouden ontvangen.

Voorhoeve's brief werd aan het Driemanschap voorgelegd en leidde bij
Einthoven en de Quay tot grote verontwaardiging. Roelfsema ontving
opdracht, Voorhoeve kortaf te antwoorden dat het Driemanschap 'het be-
doelde onderhoud op dit ogenblik ongewenst acht'.3 De woorden 'op dit
ogenblik' haddcn geen andere bedoeling dan van der Wielen te sauveren;
voor contact met de NSB, op welke wijze ook, waren Einthoven en de
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