
DRIEMANSCHAP EN NSB

Quay niet te vinden. Homan zette evenwel door, want nadat Voorhoeve
zijn beklag gedaan had, richtte hij op 31 december, opnieuw buiten voor-
kennis van zijn twee collega's, een brief tot de ex-Vcrdinasoleidcr, nu
vooraanstaand functionaris van de NSB. Van der Wielen, schreef Homan,
had 'op eigen initiatief en zonder daartoe van ons een opdracht ont-
vangen te hebben', zijn voorstellen ontwikkeld; er was overigens voor die
voorstellen wel iets te zeggen geweest en 'wij verklaren ons daarom', aldus
Homan, 'alsnog bereid om op zakelijke wijze met de heer Mussert zelf
ronduit te spreken." Voorhoeve antwoordde, na de gewisselde stukken
samengevat te hebben, 'dat de wonderlijke toestanden binnen de Neder-
landse Unie waarvan dit allesblijk geeft,' (hij wist niet eens, hoe wonderlijk
zij waren) 'mij sterk doen betwijfelen of een onderhoud met de leiding van
de Nederlandse Unie nog wel enig nut heeft.'2
Mussert liet de briefwisseling zorgvuldig opbergen.

*

Hoe jammer is het dat wij ook voor deze periode alle rapporten van Reichs-
kommissar Seyss-Inquart en Generalkommissar Schmidt missen! Wij ver-
onderstellen namelijk dat zij de bevestiging zouden brengen van ons ver-
moeden: dat er met name in de maanden november en december een con-
stante druk uitgeoefend is op Homan om met Arnold Meyer en vooral
ook met Mussert contact te zoeken en het met beiden eens te worden. Ho-
mans gedachtengang laat zich raden. Duitsland, zo moet hij overwogen
hebben, bezit nu eenmaal een overheersende positie; vertrouwen de Duitsers
de toekomst van Nederland aan Mussert toe, dan is dat een ramp van
onafzienbare afmetingen; bereiken wij daarentegen een constructie waarbij
Duitsland niet met één, maar met drie partners te maken heeft (Unie, Na-
tionaal Front, NSB), dan zal de Unie al door haar immense aanhang de
dominerende partner worden en door het feit dat die aanhang goed-vader-
lands voelt, een situatieweten te scheppen die niet alleen voor de massa van
het Nederlandse volk maar wellicht ook voor de koningin aanvaardbaar is.
De verdere samenwerking met Nationaal Front werd evenwel door

Einthoven geblokkeerd, het gesprek met Mussert door Mussert afgewezen.
Al deze politieke manoeuvres waren slechts bekend aan de voorzitter van

het college van secretarissen-generaal, Snouck Hurgronje, en aan de naaste

1 Brief, 3 I dec. 1940, van J. Linthorst Homan aan Mussert (a.v.). 2 Brief, 3 jan.
1941, van E. Voorhoeve aan het Driemanschap (a.v.).


