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de Reichseommissar' genoten, alles konden permirteren. Rauters instructies
bleven in feite veelal een dode letter en Tenkink en zijn vijf procureurs-
generaal, de twee NSB'ers inbegrepen, konden op hun wekelijkse ver-
gaderingen weinig meer doen dan verzuchten dat er van de normale orde-
handhaving niet veel meer terecht kwam. Bij het grote publiek namen dus
van maand tot maand de gevoelens van ergernis en verontwaardiging toe.
Het was al bar dat men dulden moest dat geüniformeerde Nederlandse
hulptroepen van de bezetter door de straten trokken, maar dat de politie zo
al niet altijd, dan toch wel heel vaak niet bij machte was, de burgerij tegen
hun gewelddadigheden te beschermen en die brutale provocateurs te
arresteren en op te brengen, was nog veel erger: de terreur triomfeerde.
Aangezien, althans in die laatste maanden van '40, de aanhangers van de

Unie bij voorkeur als objecten voor die terreur uitgekozen werden, had de
gehele ontwikkeling ook binnen de rijen van die beweging een belangrijke
uitwerking. Het waren de boksbeugels, ploertendoders en koppelriemen
van de WA die de Unie tot een hecht blok maakten, tot een politieke strijd-
organisatie waarin, vooral aan de basis, een sterke solidariteit groeide.
Natuurlijk werd door de Ïunctionarisscn van de Unie niet anders verwacht
dan dat het Driemanschap dat jegens de leden en jegens het Nederlandse
volk de Unie representeerde, van diezelfde solidariteit zou getuigen. Daarom
vernamen zij eind januari '41 met ontsteltenis, ja met verbijstering, dat
Binthoven en de Quay besloten hadden, zich uit de leiding terug te trekken.

Het Driemanschap valt blj'na uiteen

De besprekingen met de voormannen van Nationaal Front en het, door
Binthoven afgewezen, basisprogramma dat met hen opgesteld was, hadden
eind november de tegenstellingen binnen het Algemeen Secretariaat van
de Unie verscherpt. Zij die dachten als Einthoven: Roelfsema (die spoedig
van der Wielen als algemeen secretaris opvolgde), Barents, Hofstee, Bouman,
ook anderen, gingen zich in de loop van december steeds onbehagelijker
voelen, vooral toen hun uit gesprekken bleek dat de Brouwer en Ruygers
voor een volledige fusie met Nationaal Front wilden blijven ijveren.
Hofstee en Bouman legden beiden hun functie neer, Hofstee ging naar
Groningen, Bouman naar Middelburg terug. Begin januari groeiden
de overigen die zich met Einthoven verwant voelden, naar het denkbeeld
toe dat zij het Driemanschap voor een duidelijke keuze zouden stellen:
de groep van Brabantia Nostra moest de Unie verlaten; deed zij dat niet,
dan zou de groep-Einthoven dat doen. Die laatste groep sprak af, op IQ


