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Hoe reageerde het Driemanschap?
De Quay zei begin februari tegen Gerretson, 'dat Homan bereid was om

de Nederlandse Unie met de NSB te doen samenwerken.'! Wij nemen aan
dat Homan daarbij vasthield aan zijn oude redenering dat de Unie binnen
die samenwerking de NSB spoedig zou overvleugelen; hij was dus volstrekt
blind voor het feit dat een Unie die op welke wijze ook met de NSB ver-
bonden was, op slag negen-tiende van haar aanhang zou verliezen, zo niet
meer. Einthoven gruwde van alles wat naar een verbond met de NSB
zweemde - en nu sloot de Quay zich bij hem aan. Los van hetgeen Homan
wilde, stond de Quay op het standpunt dat het Duitse ingrijpen een inrolera-
bele druk op de Unie uitgeoefend had, ja de Unie eigenlijk van haar poli-
tieke bewegingsvrijheid had beroofd. Het dispuut tussen de drie die ener-
verende maanden achter de rug hadden en menigmaal ook persoonlijk be-
dreigd waren, liep hoger en hoger op. Einthoven ging Homan daarbij zijn
3-2 uitlating voor de voeten werpen. Een breuk leek onvermijdelijk. Inder-
daad riepen Einthoven en de Quay enige tijd later na onderling overleg
Homan bij zich. Van beiden kreeg hij te horen dat zij besloten hadden, de
Unie op te heffen. Opheffen? Daar hadden zij, zei Homan, krachtens de
stichtingsacte niet eenshet recht toe! Een van de artikelen bepaalde namelijk
dat voor wijziging van de acte en dus ook voor opheffing van de Unie
eenparigheid van stemmen vereist was. Dan ga ik alléén door, zei Homan.
'Het gesprek', vertelde hij later, 'was kort omdat wij (zij en ik) wederzijds
verschrikt waren door elkaars houding.f En Einthoven en de Quay lieten
het niet bij woorden: zij gingen naar de notaris die de acte verleden had en
traden als 'bewindhebbers' af. Homan, diep gegriefd, gooide de kop in de
wind en maakte aanstalten om als enige bewindhebber de Unie voort te
zetten. Voor de Duitsers, voor Schmidt in de eerste plaats, liet hij brieven
klaarmaken waarin hij meedeelde 'dat hij de 'Führung' van de Nederlandse
Unie alleen op zich genomen had.'3 Vervolgens riep hij de medewerkers
van het Algemeen Secretariaat bijeen; zijn besluit werd door de Brouwer,
Ruygers en anderen 'met blijdschap ontvangen'." Roelfsema nam per
I februari ontslag.
Van deze dramatische ontwikkeling was het kader van de Unie onkundig.

Besloten werd, de voornaamsten hunner in te lichten en te raadplegen.
Dat waren de twaalf gewestelijke secretarissen (twee voor Zuid-Holland,
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