
GROEIENDE VERONTWAARDIGING

tegen de NSB te mengen. 'Zoals de zaken thans staan, lijkt het', heette het,
'gewenst dat de leken de strijd voeren tegen de NSB en die voeren op vader-
landse gronden; en dat de Kerk niet direct in de strijd gemengd wordt of er
zich in menge.'! Niet dat de zes standsorganisaties wilden bepleiten dat het
mandement van '36 ingetrokken werd! Maar zij wilden bepaald niet verder
gaan.

Mgr. de Jong was het daar niet mee eens. Er deden in die tijd geruchten de
ronde dat alle ambtenaren voor de keus gesteld zouden worden, tot de
NSB toe te treden dan wel hun functie neer te leggen. De aartsbisschop was
van mening dat de katholieken onder hen behoefte hadden aan volstrekte
duidelijkheid; hij voorzag bovendien dat de pressie van de NSB op tal van
terreinen des levens zou toenemen en hij had dus, enkele dagen voor hij de
brief der standsorganisaties ontving, mede namens de bisschoppen aan
twaalf vooraanstaande katholieke theologen een schrijven gestuurd waarin
hij hun de vraag voorgelegd had of men niet wezenlijk verder diende te
gaan dan in' 36, d.w.z. ook het gewoon lidmaatschap van de NSB op straffe
van weigering der sacramenten verbieden.

Op I6 december kwamen de twaalf theologen onder voorzitterschap van
mgr. de Jong aan de Maliebaan te Utrecht in vergadering bijeen. Zij waren
van mening dat de keus waar de aartsbisschop bij geruchte van vernomen
had, weinig waarschijnlijk was. Dat argument verviel dus. Er resteerde het
tweede argument: dat het wenselijk was dat de Rooms-Katholieke kerk
het de NSB zo moeilijk mogelijk zou maken om met haar propaganda in
katholieke kringen door te dringen. De veronderstelling lag voor de hand
dat de bezetter dat niet over zijn kant zou laten gaan; welke maatregelen
zou hij dan tegen de kerk, eventueel tegen het Episcopaat, nemen? De
twaalf werden het niet eens." Er waren er die meenden dat er alle reden was,
de weigering der sacrarnenten tot gewone leden der NSB uit te breiden,
er waren er ook die vonden dat dit te ver ging dan wel te grote risico's met
zich bracht. Wellicht was het juist die verdeeldheid die de overtuiging van de
aartsbisschop versterkte dat duidelijkheid noodzakelijk was. Hij zette dus
door, liet twee stukken opstellen (een herderlijke brief en een instructie aan
de geestelijkheid), liet die stukken bespreken door zijn eigen kapittel en ver-
wierf er de instemming voor van alle vier bisschoppen die ook hunnerzijds
hun kapittels geraadpleegd hadden. Vervolgens werden de stukken gedrukt
en aan de geestelijkheid toegezonden."
In de herderlijke brief werd er allereerst aan herinnerd dat de sacramenten
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