HERDERLIJKE BRIEF

geweigerd moesten worden aan katholicken die de socialistische, com-
munistische, liberale of vrijzinnige beginselen aanhingen.! Ten aanzien
van de NSB werd verklaard dat ‘het enkele lidmaatschap gewoonlijk
reeds in hoge mate ongeoorloofd’ was. Meer werd er niet over gezegd. Er
stond dus niet in het mandement dat aan die gewone leden de sacramenten
onthouden zouden worden; het woord ‘gewoonlijk’ duidde er trouwens op,
dat uitzonderingen konden voorkomen. Vandaar de instructie. Want in dit
stuk dat, anders dan de herderlijke brief, niet in de kerken voorgelezen werd,
ging het Episcopaat verder dan het in het publieck prudent achtte: de sacra-
menten moesten, ‘zoals de zaken thans staan’, onthouden worden aan leden
van de NSB, van de WA en van de Nederlandse SS alsmede aan allen die,
zonder lid te zijn, propaganda voor de NSB maakten, haar publikatics ge-
regeld lazen, haar vergaderingen of optochten geregeld bijwoonden dan wel
belangrijke morele of financiéle steun aan de NSB gaven. Eén uitzondering
werd erkend: ‘daadwerkelijke dwang die de betrokkene onmiddellijk voor
de keuze stelt om of lid van de NSB te worden of anders zijn ambt of betrek-
king te verliezen ¢n daardoor brodeloos te worden.” Die uitzondering zou
echter alleen dan gelden indien er ‘voldoende ruchtbaarheid aan gegeven
(werd) dat men slechts onder dwang’ toetrad en het lidmaatschap moest
bovendien ‘zuiver passief’ blijven — ‘ieder geval van zogenaamd gedwongen
lidmaatschap moet dus nauwkeurig worden onderzocht voordat een biecht-
vader het zuiver passief lidmaatschap voor geoorloofd verklaart.” Het lid-
maatschap van de mantelorganisaties van de NSB en van prof. Snijders
Nederlandse Cultuurkring werd in de instructie wél ongeoorloofd verklaard,
maar, ‘zoals de zaken thans staan’, kon men aan de betrokkenen niet de sacra-
menten weigeren, ‘tenzij zij door dit lidmaatschap inderdaad aan de NSB in
belangrijke mate steun verlenen.” Nog een algemene uitzondering werd ge-
maakt: was in een katholick gezin alleen de vader NSB’er, dan konden de
kinderen gedoopt worden, ‘indien de vader schriftelijk verklaarde dat hij de
moeder niet zou beletten, het kind katholiek op te voeden. Een geval dat
alleen de moeder NSB’ster was, heeft zich practisch niet voorgedaan.’

Aan hun mandement voegden de bisschoppen begin februari nog een
Vastenbrief toe die eveneens in alle kerken voorgelezen werd. Daarin werd
het uit december daterend betoog van de katholicke standsorganisaties af-
gewezen; het werd namelijk de taak van de kerk genoemd, zich te ver-
zetten

1 Aan het ‘Nederlands socialisme’ dat de Unie in die tijd propageerde, tilde het
Episcopaat niet zo zwaar aangezien het de Unie als ‘een noodverband’ zag (a.v.,

p.31) ?A.wv.,p. 32
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