
HOOFDSTUK 18

De Februaristaking

De massale stakingen die zich op dinsdag 25 en woensdag 26 februari 1941

onverwachts in Amsterdam en enkele omliggende gemeenten voordeden,
zijn niet los te denken van de activiteit der illegale Communistische Partij
Nederland. Het sein dat door die partij gegeven werd, was, aldus B. A. Sijes,
'als een vonk die in een kruitvat sloeg. Met welke kracht de explosie zou
geschieden en hoe ver de werkingssfeer zou zijn, werd echter niet door de
vonk, maar door het kruit bepaald.'!
Hoe dit kruit in de periode tot omstreeks de jaarwisseling' 40-' 41 opgetast

werd, hebben wij in de voorafgaande zeventien hoofdstukken beschreven.
Het is een lang relaas geworden. Misschien heeft het daarom zin, hier nog
eens beknopt al die hoofdstukken langs te gaan voor wij aan dat relaas enkele
algemene opmerkingen toevoegen.
Wij beschreven in hoofdstuk 1 (De "Militárverwaliung' komt en gaat) hoe

in bezet Nederland onmiddellijk na de capitulatie een militair bestuur in-
gesteld werd dat na twee weken voor een burgerlijk bestuur plaats maakte
met een Rcichskommissar aan het hoofd die van Hitler de opdracht ontvangen
had, Nederland in te schakelen in de Duitse oorlogseconomie en het Neder-
landse volk met een sluwe mengeling van dwang en verleiding voor het
nationaal-socialisme te winnen. Pers en radio werden al in die vroege periode
gelijkgeschakeld, overigens deed ook toen reeds de opperbevelhebber van
land- en zeemacht, generaal Winkelman, een beroep op de autoriteiten om
de bevolking op te wekken, trouw te blijven aan de wettige regering.
In hoofdstuk 2 (De heersers) gaven wij een schetsvan het Duitse bestuurs-,

politie- en militaire apparaat dat zich in de zomer van' 40 in Nederland
nestelde en dat van meet af aan de volkenrechtelijk vastgestelde normen
ging overtreden. In hoofdstuk 3 (Onder controle) kwamen de belangrijkste
Nederlandse tegenspelers aan de orde, nl. de secretarissen-generaal, die, nadat
Winkelman als drager van het regeringsgezag uitgeschakeld was, alshoofden
van de Haagse departementen de hoogste vertegenwoordigers waren van het
overheidsapparaat met wie de bezetter te maken kreeg. Wij deden daarbij
uitkomen dat de meesten van die secretarissen-generaal er in de zomer van
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