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,40 van overtuigd waren dat Duitsland de oorlog eigenlijk al gewonnen had,
dat aan een periode van Duitse hegemonie in Europa dus niet te ontkomen
viel en dat Nederland zich daarbij diende aan te passen. Diezelfde opvat-
tingen leefden in die tijd op veel plaatsen aan de toppen van het bedrijfsleven.
Uit een en ander vloeide voort (hoofdstuk 4: Werken voor de vüand) dat
dat bedrijfsleven na kortstondig verzet in de Duitse oorlogseconomie in-
geschakeld werd; ook werden de werklozen bij duizenden geprest, arbeid
in Duitsland te aanvaarden.
Bij de autoriteiten die aan dat alles medewerking verleenden, speelde de

verwachting een rol dat zij, door aan de Duitsers zoveel mogelijk tegemoet
te komen, konden verhoeden dat de NSB in Nederland aan de macht zou
komen. Uit hoofdstuk 5 (Mussert presenteert zich) bleek evenwel dat de be-
zetter er niet aan dacht, de NSB een werkelijke machtspositie te geven -
en eerst recht Mussert niet wiens schare volgelingen wel groeide maar op
wie het odium van landverraad bleef rusten en die bovendien (men denke aan
de aanbieding van de luidklok der NSB aan Goering) een opmerkelijk ver-
mogen toonde om de massavan het Nederlandse volk telkens opnieuw tegen
zich in het harnas te jagen.
Die massa wist zich vrij spoedig van de verdovende uitwerking die de

nederlaag en de bezetting in eerste instantie hadden, te herstellen (hoofdstuk
6: Zes bewogen weken). In sterke mate toonde zij haar ware gezindheid
voor het eerst in en door de demonstraties op 29 juni, maar in Anjerdag et!

zün nasleep (hoofdstuk 7) werd óókbeschreven dat er in dit stadium van de
bezetting maar weinigen waren 'die aan die gezindheid de eonsequentie
verbonden van het persoonlijk offer. Zo werd de door de Duitsers ge-
vraagde erewoordsverklaring medio juli, na Winkelmans wegvoering in
krijgsgevangenschap, door nagenoeg alle beroepsmilitairen afgelegd.
In hoofdstuk 8 (Een compromisvrede ?) verhaalden wij hoe de leidende

figuren in de kring der secretarissen-generaal tot diep in 1940 hun pogingen
voortzetten om Nederlands positie bij de door hen verwachte vredesonder-
handelingen te versterken door Nederland de ruggesteun te geven van een
Nederlands-Indië dat zich jegens Duitsland niet langer vijandig opstelde.
Die pogingen werden door de Duitsers met feitelijke pressie ondersteund:
tot tweemaal toe (medio juli en begin oktober) namen zij groepen Neder-
landers in gijzeling teneinde het bewind in Batavia te forceren tot een andere
behandeling van de op 10 mei geïnterneerde Rijksduitsers. Het gouver-
nement in Batavia weigerde evenwel zijn beleid te wijzigen; het wilde
van de door de Duitsers gepredikte 'Nieuwe Orde' niets weten.
Wat die 'Nieuwe Orde' in het eerste bezettingsjaar op economisch gebied

inhield, schetsten wij in hoofdstuk 9: de Duitsers vorderden een groot deel
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