
SAMENVATTING DER VOORAFGAANDE HOOFDSTUKKEN

van de grondstoffenvoorraden, zij poogden grote Nederlandse concerns op
te kopen, zij brachten een immense fmanciële drainage teweeg en zij haalden
een aanzienlijk deel van de civiele productie naar zich toe; het gevolg van
dit alles was dat de levensstandaard in bezet Nederland ging dalen. Zulks
deed de algemene ontevredenheid toenemen.
Desniettemin ging de Reichskommissar zijn best doen (hoofdstuk 10:

Seyss-Iuquart zoekt een basis) om een groepering te vinden, breder dan de
NSB, die bereid en in staat zou zijn om Nederland tot een samengaan met
het oppermachtige Duitsland te bewegen. Aanvankelijk hoopte hij, mét

Himmler, dat Rost van Tormingen er in zou slagen, het gros van de aan-
hang van NVV en SDAP voor dat samengaan te winnen. Maar neen: het
lukte niet (hoofdstuk II: Rost van Tonningen faalt), zij het dat Rost o.m. de
Arbeiderspers en de Vara er toe wist te brengen, onder zijn leiding voort
te werken, zoals ook het NVV en de bij het NVV aangesloten bonden
deden onder leiding van de NSB'er Woudenberg. De SDAP weigerde
evenwel, zich te laten gelijkschakelen - dat betekende de mislukking van
de met Himrnler afgesproken opzet.
Dus gooide Seyss-Inquart het over een andere boeg: een nieuwe groepe-

ring, de Nederlandse Unie (de gebeurtenissendie tot haar oprichting leidden,
beschreven wij in hoofdstuk 12: De aanloop tot de Nederlandse Unie), kreeg
van hem de kans, zich tot een pro-Duitse massabeweging te ontwikkelen.
Een massabeweging werd zij inderdaad, maar haar anti-Duits karakter was
van meet af aan onmiskenbaar. Dat bleek al in augustus en september' 40,
Twee beslissende maanden (hoofdstuk 13) waarin zich belangrijke nieuwe ont-
wikkelingen aftekenden, internationaal (deRoyal Air Forcewon de Luchtslag
om Engeland), maar ook nationaal: het kwam tot een opmerkelijk réveil van
de anti-revolutionairen. Een vergaderverbod onderbrak die ontwikkeling.
De bezetter wilde slechts politieke activiteit toestaan aan groeperingen die
pro-Duits waren of die hij geheel of gedeeltelijkpro-Duits hoopte te rnaken.
Vermoedelijk met de bedoeling, het Driemanschap van de Unie alsmede
Arnold Meyer, de leider van het fascistischeNationaal Front, er toe te
stimuleren, dat voorbeeld te volgen, gaf Seyss-Inquart Mussert de gelegen-
heid, Hitlers leiderschap te erkennen. Mussert moest er een hoge prijs voor
betalen: uitstoting van Joden en Vrijmetselaren uit de NSB, Rost van
Tormingen tweede plaatsvervangend leider, oprichting van de Nederlandse
SS, Feldmeijer als 'Voorman' van die formatie. Het gaf alles tezamen Seyss-
Inquart niet de bredere basiswaarop hij gehoopt had.
De Reichsleommissar had evenwel, zo veronderstelden wij, geen haast en

hij putte in de herfst van '40 wellicht hoop uit de constatering dat hij, al gaf
ook de massa van het Nederlandse volk van een steeds sterker anti-Duitse


