
HET NATIONAAL-SOCIALISME AFGEWEZEN

Nu is, dat erkennen wij, met dat begrip 'verontwaardiging' niet alles
gezegd. Het iséén gevoel geweest in een situatiewaarin ook andere gevoelens
èn andere inzichten een rol gespeeld hebben. Wie van mening was dat er
voor Nederland niets anders op zat dan aansluiting te zoeken bij een opper-
machtig Duitsland, zal wel de neiging gehad hebben, die verontwaardiging
niet naar boven te laten komen. Wij kwamen er vele voorbeelden van tegen.
Maar ook wie die verontwaardiging wèl voelde, liet daar niet voetstoots
zijn houding door bepalen. Als component in de nationale reacties droeg zij
er wèl in belangrijke mate toe bij dat er maar weinigen waren die zich op
politiek gebied naast de bezetter schaarden. De ledenaanwas van de NSB
in de periode mei' 40 - december' 40 (per saldo circa vijf-en-twintigduizend
nieuwe leden) was niet indrukwekkend en Mussert stond in wezen in
december even geïsoleerd als in mei. Dat is een hoogst belangrijk feit
geweest. Het nationaal-socialisme heeft, alle Duitse overwinningen en alle
propaganda ten spijt, zijn politieke aanhang in Nederland niet wezenlijk
kunnen uitbreiden. Wilmen dat beschouwen als een toetssteen van trouw
aan het verleden, dan heeft de overgrote meerderheid van het Nederlandse
volk die trouw getoond; zij heeft dat bovendien gedaan nog vóór uit het
oorlogsverloop bleek dat Duitslands overwinning niet zo zeker was als
door de Duitsers zelf aangenomen en geproclameerd werd.
Het afwijzen van de politieke avances van de bezetter betekende overigens

niet dat men zich in de maatschappelijke werkelijkheid tegen die bezetter
keerde. Er is in de periode die wij thans behandelen, weinig feitelijk verzet
geboden. Door het Nederlandse overheidsapparaat zijn, zij het soms onder
protest, practisch alle Duitse wensen met grote stiptheid vervuld en Neder-
lands inschakeling in de Duitse oorlogseconomie heeft zich met een vlotheid
voltrokken die de bezetter verbaasd heeft: hij had meer verzet verwacht.
Zoekt men dat feitelijk verzet bij volksgroepen, dan vindt men het in de
zomer en herfst van '40 eigenlijk alleen bij de op sociaal gebied meest
weerlozen: bij de werklozen namelijk die in grote getale weigerden, arbeid
in Duitsland te aanvaarden of die, naar Duitsland uitgezonden, op eigen
initiatief terugkeerden. Voor de in Nederland werkende arbeiders is de
dreiging, naar Duitsland uitgezonden te worden, een belangrijke factor
geweest om zich te schikken in een situatie waarbij men, de 'normale'
arbeid voortzettend, feitelijke hulp verleende aan de Duitse oorlogsin-
spanning. Uiteraard lag de verantwoordelijkheid daarvoor in de eerste
plaats bij de bedrijfsdirectiesdoor welke de betrokken Duitse orders aanvaard
waren, zulks (naWinkelmans uitschakeling) met instemming van de hoogste
Nederlandse autoriteiten.
Wat zou er gebeurd zijn, alsmen meer verzet geboden had?
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