
TRADITIONELE GEHOORZAAMHEID

gegeven, ook op alle lagere niveaus effect hadden, juist omdat zij, in de
vorm. waarin men er daar kennis van kreeg, van de eigen, vertrouwde
hogere autoriteiten afkomstig waren. Maar wanneer men stelt, en het lijkt
ons juist, dat de Nederlandse samenleving in '40 opvallend sterk vanuit
haar tradities reageerde en dat dus ook, met schaarse uitzonderingen, de
traditionele gehoorzaamheid van de ondergeschikte aan de superieur als
het ware vanzelfsprekend in acht genomen werd, dan is er reden zich af te
vragen of niet juist in die situatie weigeringen aan de top belangrijke ge-
volgen zouden hebben gehad. De loyaliteit der ambtenaren had een sterk
wapen kunnen zijn in handen der secretarissen-generaal. Zij hebben dat
wapen slechts één keer gebruikt: toen zij in september '40 Seyss-Inquart
waarschuwden tegen het overdragen van de macht aan de NSB - een over-
dracht waar de Reichsieommissar in die fase niets voor voelde.

*

Nergens heeft het nationaal-socialisme zijn ware aard duidelijker getoond
dan in de Jodenvervolging. Juist daardoor zijn de reacties op die Joden-
vervolging bij uitstek onthullend geweest. Wat zij, alweer: schaarse uit-
zonderingen daargelaten, in '40 in de Nederlandse samenleving bij Joden en
niet-Joden onthulden, was een gebrek aan voorstellingsvermogen, een onwil
om in te zien dat het de Nazi's bij de Jodenvervolging dodelijke ernst was.
Bij vele autoriteiten ging dat gepaard met een zwak solidariteitsgevoel met
de Joden - en ach, angst, een heel menselijke angst, angst voor de Duitser,
angst voor zijn wraak, angst voor het verliesvan positie of bezit, van vrijheid
of leven, zalook hier wel een rol gespeeld hebben, zoals zij dat deed op tal
van andere terreinen van het openbare en het niet-openbare leven. Men
vindt die angst (die op zichzelf bepaald niet ongefundeerd was) nauwelijks
in de bewaardgebleven stukken genoemd. Geen wonder: men schaamde
er zich voor.
Hoe markant is dan het contrast met de Februaristaking!
Want het komt in februari '41 opeens tot een stroomversnelling in de

gebeurtenissen waarbij Joden en niet-Joden (velen, niet allen) zich aan al
hun maatschappelijke gebondenheden ontworstelen en aan die angst in de
eerste plaats. Niet langer dulden zij met innerlijke onvrede wat er aan eisen
gesteld wordt en aan onheil over hen komt; zij stellen zich actief op; zij
slikken hun verontwaardiging niet langer in, maar zij uiten haar; zij grijpen


