DE FEBRUARISTAKING

lieren die na de verordening van 10 januari ingevuld waren, precies wist,
waar elke Jood woonde, waarom was dan een ghetto noodzakelijk ? Seyss-
Inquart had geen beslissing genomen; wel had hij duidelijk gemaakt dat hij
er geen bezwaar tegen had indien Bshmcker begon met zich in de problema-
tick van een ghetto te verdiepen en medio januari had Bshmcker het Amster-
damse gemeentebestuur opdracht gegeven, hem ‘zo spoedig mogelijk’ mee
te delen, in welke delen van Amsterdam overwegend Joden woonden;
86k, hoeveel niet-Joden daar hun woonplaats hadden. Omtrent die ‘Joodse’
stadsdelen wilde hij nog een reeks andere gegevens krijgen die duidelijk
maakten dat hij de vorming van één of meer ghetto’s in de geest had.

Nog op dinsdagavond 11 februari belde Bshmcker Schmidt op. Hij stelde
voor, de Jodenhoek af te sluiten en er een grootscheeps onderzoek naar
eventuele wapenvoorraden in te stellen. Schmidt nam contact met Seyss-
Inquart op en Bohmcker ontving bericht dat zijn eerste voorstel goed-
gekeurd en zijn tweede verworpen was. In de nacht van dinsdag op woensdag
kreeg de Amsterdamse politie om half één instructie, er zorg voor te dragen
dat de Jodenhoek van woensdagmorgen zes uur af afgesloten zou zijn; de
bruggen die tot dit stadsdeel toegang gaven, moesten opgehaald worden,
bij alle overige toegangswegen moest gepost worden door Amsterdamse
agenten, samen met leden van de Ordnungspolizei. Aan de in de Jodenhoek
woonachtige leden van de NSB, de WA en de NSNAP alsmede aan de
Rijksduitsers werd aangezegd dat zij op de kortst mogelijke termijn naar
andere stadsdelen moesten verhuizen; dat deden zij.

Tegen de veel grotere verhuizing die Bshmcker wilde doorvoeren (alle
niet-Joden moesten de Jodenhoek verlaten) en die hij aan het Amsterdamse
gemeentebestuur kenbaar maakte, werd door dat bestuur geprotesteerd
en burgemeester en wethouders van de hoofdstad deelden aan Bohmcker
mee dat zij terzake geen stappen zouden ondernemen voor over die ghetto-
vorming op het hoogste niveau, d.w.z. in Den Haag, een beslissing genomen
was. Enkele dagen later maakten Frederiks en Snouck Hurgronje hun be-
zwaren aan Generalkommissar Wimmer kenbaar; deze deelde hun toen mee,
‘dass die deutschen Zentralbehorden eine Uttersuchung dieser Angelegenheit ein-
geleitet haben.’® Het ghettoplan ging dus voorshands niet door. De afsluiting
van de Jodenhoek werd al na enkele dagen goeddeels opgeheven; wel wer-
den er enige tijd later bij de voornaamste toegangswegen en hier en daar ook
in de Jodenhoek grote borden geplaatst: ‘Judenviertel, Joodse wijk’ — met

* Bricf, 16 jan. 1941, van Beauftragter Bohmcker aan het gemeentebestuur van
Amsterdam (Doc 11-361, j-17). 2 Brief, 25 febr. 1941, van burgemeester W. de
Vlugt aan Beauftragter Bohmcker (a.v., a-2).
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