
DE FEBRUARISTAKING

voor Kisch geen twijfel dat de oprichting van de Joodse Raad zou doorgaan.
'Als je argumentatie geen succes heeft', zei Visser hem, 'treed dan toe en
houd mij op de hoogte.'!

Toen men donderdagochtend 13 februari bijeenkwam, waren (voor van
Dam had men iemand anders weten te vinden) achttien uitgenodigden
present. Cohen stelde aan die achttien de principiële vraag of zij bereid
waren, lid van de Joodse Raad voor Am.sterdam te worden. Eén weigerde:
prof. mr. dr. H. Frijda, hoogleraar in de staathuishoudkunde en de statistiek
aan de Universiteit van Amsterdam. Velen aarzelden. Kisch gaf uitdrukking
aan een vrij algemeen gevoel van onbehagen toen hij zei, 'dat deze Raad ge-
haat zou worden door de Joden en belachelijk zou worden gevonden door de
niet-joden.P Maar wat was het altematief? Terugkomen op de toezeggingen
die al aan Böhmcker gedaan waren? Asscher en Cohen in de steek laten?
Feitelijk verantwoordelijk worden voor Duitse represailles? Neen, dat kon
toch ook niet, meenden de meesten. Er vond nog een discussie plaats over
het karakter van de Joodse Raad. Daarbij werd men het, aldus de notulen,
'eens dat hij in hoofdzaak een uitvoerende en overbrengende taak zal hebben
doch geen verantwoordelijkheid kan dragen voor de opdrachten die hij heeft
over te brengen' (hetzelfde standpunt plachten de secretarissen-generaal in te
nemen) 'en anderzijds niet zo ver kan gaan, voor de Joden oneervolle op-
drachten te aanvaarden.P Op die grondslag traden dus zeventien personen
(enkelen nadat zij de zaak eerst nog een paar uur overlegd hadden) onder
voorzitterschap van Asscher en Cohen tot de Joodse Raad toe - Kisch als
persoonlijke observator van Visser.

Dezelfde donderdag vond om half vier in de grote zaal van de Beurs
voor de Diamanthandel een vergadering plaats waar Asscher de oproep zou
doen om de wapens in te leveren. Bijna drieduizend Joden vulden de zaal."
'Buiten', aldus Wielek,

'regende het. Het was triestig weer. Er hing een vochtige lucht van natgeregende
mensen-met-overjassen in de zaal, een stemming van angst en een dreiging van
naderend onheil en ongeluk. Het podium was leeg. Voor het podium zaten op
de eerste rij stoelen drie Duitse officieren, mannen van de Grune Polizei, stram
in hL1l1van hoge boorden voorziene uniformen, met hun hoge glinmlende kap-
laarzen en met hun in koele verachting getrokken, gladgeschoren gezichten.
En achter hen dromde daar in slordige, verregende kledij, met angstgezichten,
het proletariaat van de Joodse buurt. Hier en daar plakte tussen hen in een beter

'1. Kisch, 14 april 1972. 2 J Voet: Herinneringen 1940-1942, p. 43. 3 Joodse
Raad: Notulen, 13 febr. 1941, p. 1. 4 Na de eerste vergadering werd, met bijna
tweeduizend aanwezigen, nog een tweede gehouden.
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