
DE FEBRUARISTAKING

Hoevelen er die zaterdagmiddag gearresteerd zijn, weten wij niet - wèl dat
het er geen vierhonderdvijf-en-twintig waren.
Zondagmorgen werd een tweede razzia gehouden.
Nu was de Zondagsmarkt op het Waterlooplein en omgeving het cen-

trum. Het gebeurde van zaterdagmiddag herhaalde zich: snauwende Duitsers,
tegen de grond geslagen en nadien in looppas voortgedreven jonge Joden,
jammerende vrouwen, kleine kinderen, zuigelingen soms, die de opgepakten
op de straatstenen hadden moeten zetten en die daar hartverscheurend zaten
te huilen - en een buurt die in ontzetting achterbleef
Weer reden er grote wagens weg, leden van de Ordnungspolizei op knet-

terende motoren er naast.

*

Zij die in Amsterdam opgepakt waren, werden eerst naar het internerings-
kamp Schoorl gebracht. Vandaar werden enkele zieken naar Amsterdam
teruggestuurd. De overigen (het waren er driehonderdnegen-en-tachtig,
onder hen omstreeks vijf die al eerder in Den Haag gearresteerd waren)
werden op 27 februari in een trein gestopt die hen naar het concentratie-
kamp Buchenwald vervoerde. De Nederlanders die daar als Indische
gijzelaars zaten, zagen hen binnenkomen, 'welgemoed, vol van verzet.
"t Gaat goed', riepen ze' (nog vóór hun vertrek uit Nederland hadden zij
van de Februaristaking vernomen) 'en '02o!" (Oranje zal overwinneni.'
Die opgewektheid duurde niet lang.
Het was koud in Buchenwald, er lag ook iII maart nog sneeuw. De dunne

Häjtling-kledij bood geen bescherming tegen de snijdende wind. Er was
weinig voedsel en het werk was zwaar. De normale appèlswaren al slopend,
maar bij één gelegenheid moest men zeven uur lang, van half één 's nachts
tot half acht's morgens, extra op appèl staan- onbewegelijk. Het weerstands-
vermogen nam snel af. Sommigen kregenlongontsteking, anderen dysente-
rie. Wekenlang was er een verbod, Amsterdamse Joden in de ziekenbarakken
op te nemen; later werd één hunner, Max Nebig, toen hij na een maag-
operatie op bevel van de kamparts, dr. Eisele,met een injectie gedood moest
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