
MAUTHAUSEN

worden, door Duitse medegevangenen naar de tbc-barak gesmokkeld die
Eisele niet durfde betreden. Vier jaar lang werd Nebig daar verborgen
gehouden.
Van de driehonderdnegen-en-tachtig werd één spoedig naar Amsterdam

teruggehaald om daar als communist berecht te worden. Van de overigen
stierven er in Buchenwald in nog geen vier maanden tijd omstreeks vijftig.
Dat tempo werd niet hoog genoeg geacht; in juni kwam bevel van het
Reichssicherheitshauptamt, diegenen die nog in leven waren ('de fut, de bra-
vour is er helemaal uit gesard en geranseld"), naar het vernietigingskamp
Mauthausen over te brengen.

*

Bij het dorp Mauthausen, niet ver van Linz, lag een immense steengroeve
waar jarenlang de stenen uitgehakt waren om de straten van Wenen te
plaveien. Kort na de Anschluss had Himmler opdracht gegeven, bij die
steengroeve een nieuw concentratiekamp te bouwen. Eind december '39
telde dit kamp al bijna drieduizend gevangenen.
Het regime was er, in die tijd, onbarmhartiger dan waar ook.
Gevangenen die in het stationnetje van Mauthausen uitstapten, moesten

een smal pad van vier kilometer lengte volgen dat hen naar het kamp bracht;
die gehele afstand werden zij voortgeranseld, opgejaagd door tierende be-
wakers en woest blaffende honden. Had zich de kamppoort achter hen ge-
sloten, dan liet men hen als regel een etmaal staan. Daarna werden zij gc-
douched en kregen zij een paar lompen toegeworpen; vervolgens duwde
men hen de quarantainebarakken in. Zij sliepen daar op de kletsnatte beton-
nen vloer; voedsel kregen zij nauwelijks. Wie de quarantaine overleefde,
kwam in een kampbarak berecht - Joden als regel in een barak waar een
zigeuner uit Duitsland (eenmoordenaar, een sadisten eenpathologische anti-
semiet) heer was over leven en dood; kreeg hij een aanval van waanzin, dan
placht hij vijf of zes Joden met een bijl de hersens in te slaan.
Van de werktaken die aan gevangenen opgedragen werden, was het werk

in de steengroeve het zwaarst, beter gezegd: het was dodelijk. Zij die daar
terecht kwamen, hadden als regel nog maar korte tijd te leven: hoogstens
een week of zes, in een heel enkel geval drie maanden.
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