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De Amsterdammers uit Buchenwald strompelden te middernacht Maut-
hausen binnen. Men liet hen de hele nacht staan. ’s Morgens mocht geen
der andere gevangenen de barakken uit. Vijftig Amsterdammers werden
van onder de douches uit naakt het kamp ingejaagd, tegen de ombheining
aan die onder een dodelijke electrische stroom stond. De anderen werden
in één barak gepropt; daar kreeg de voorman, een Duitse politieke gevange-
ne, Georg Glas, opdracht er voor te zorgen dat na zes weken niemand meer
in leven was. Glas weigerde, kreeg ranselstraf en werd in een werkgroep
gestopt waarvan de leden als regel snel geliquideerd werden (kameraden
wisten zijn leven te redden door hem naar een ander kamp over te plaatsen).
Glas werd door een beroepsmisdadiger vervangen. Die had tegen de op-
dracht geen bezwaar.

Op de tweede dag na aankomst werden de Amsterdammers naar de
stecngroeve gedreven. Bijna tweehonderd treden leidden de diepte in. Zij
mochten van die rawe trap geen gebruik maken maar moesten langs de
uitgehouwen rotswand omlaag klautcren. Enkelen vielen te pletter. De
overigen kregen beneden twee aan twee een draagstel op de schouders, op
dat draagstel werd een loodzwaar rotsblok gelegd. In een lange rij en in
looppas moesten zij die last via de treden naar boven dragen. Sommige
rotsblokken tuimelden omlaag en verbrijzelden de voeten van één of meer
dragers. Dan knalden schoten. Wie levend boven kwam, werd onmiddellijk
weer naar de bodem van de groeve gejaagd om een nieaw rotsblok te halen.
Elke minuut werd een marteling, boordevol doodsangst.

Zo ging het door, uur na uur.

Velen, aldus het Duitse verslag dat wij volgen?, pleegden al die eerste
werkdag zelfmoord door zich van de rand van de groeve te pletter te werpen.

‘Op de derde dag zette de SS de ‘poort des doods’ open: met vreselijke
ranselpartijen werden de Joden over de lijn der bewakers gejaagd waarna
zij van de wachttorens uit met machinegeweren in hele groepen neerge-
schoten werden. De dag daarna was het niet meer af en toe één Jood die in
de diepte sprong, maar zij gaven elkaar de hand en de eerste trok negen of
zelfs twaalf kameraden met zich mee’.

1 Dr. Eugen Kogon die in Buchenwald gevangen zat, vernam deze bijzonderheden
persoonlijk van twee politicke gevangenen uit Mauthausen, ecn Pool en cen Duitser,
dic korte tijd later naar Buchenwald overgeplaatst werden. (E. Kogon: Der SS-
Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager (1947), p. 197-98)
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