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Nog in juni arriveerde een tweede groep van ongeveer driehonderd Joden
uit Amsterdam in Mauthausen, in de herfst een derde groep van ruim
honderd Joden uit Enschede en een vierde van ca. zeventig uit Arnhem en de
Achterhoek. Al die groepen waren opgepakt als represaille voor sabotage-
daden waar zij part noch deel aan hadden. Zij die er toe behoorden, werden
even snel afgemaakt als de Amsterdammers. Van diegenen uit de Amster-
damse groepen die begin september' 41 nog in leven waren, werden overi-
gens bijna honderd niet in Mauthausen vermoord, maar door vergassing om
het leven gebracht in Schloss Hartheim bij Linz - een kasteel dat ingericht was
om zwakzinnigen en andere ongeneselijk zieken van het leven te beroven.

*

Cijfers omtrent de aantallen Joden die in Mauthausen nog in leven zouden
zijn, werden wekelijks aan de Duitse autoriteiten in Den Haag doorgegeven.
Zij werden wekelijks in de "Meldungen aus den Niederlanden' opgenomen.
Dit geheime rapport van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD,
Harster, werd (wij herinneren er aan) toegezonden aan Seyss-Inquart,
Wimmer, Schmidt, Fischböck, Rauter, Bene en Piesbergen, aan het hoofd
van de Riistungs-Inspeletion, Konter-Admiral Reimer, aan de Befehlshaber der
Ordnungspolirei, General-Major Schumann, aan alle afdelingshoofden van
het bureau van de Bds in Den Haag en aan de hoofden van de elf Aussen-
stellen en Aussenposten van de BdS in de verschillende delen des lands. Van
week tot week konden zij allen een statistiek des doods volgen: zeshonderd-
negen-en-dertig Nederlandse Joden in Mauthausen op 23 juni '41 - acht op
28 december.
Ook van die acht is niemand teruggekeerd.
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Enkele weken na de Februaristaking kwamen uit Buchenwald de eerste over-
lijdensberichten van weggevoerden in Amsterdam binnen. Wat het lot was


