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voorhoede van het internationale proletariaat dat in de (derde) Commu-
nistische Internationale georganiseerd was - het proletariaat dat, zo meende
men, alleen in de Sowjet-Unie aan de macht gekomen was en daar onder
ongekende moeilijkheden (burgeroorlog, interventie van de zijde der beur-
geois-mogendheden, hongersnood) de grondslagen legde voor een nieuwe
en betere samenleving.
In de jaren '20 was de CPH niet meer geworden dan een kleine, telkens

door ideologische conflicten verscheurde groepering. Wijnkoop en van
Ravesteyn waren in '26 geroyeerd, pas vijf jaar later was Wijnkoop weer
in genade aangenomen. Inmiddels had de CPH door de diepe economische
crisis haar aanhang kunnen uitbreiden. Zij verwierf bij de Tweede-Kamer-
verkiezingen van '33 3.2% van alle stemmen, vier jaar later ('37) niet veel
méér: 3.4% - niettemin werd de partij in die jaren organisatorisch een
hechter geheel. De leden die weinig op de hoogte waren van de werkelijke
toestanden in de verre Sowjet-Unie en die alle berichten omtrent de excessen
der Stalinistische dictatuur als kwaadaardige misleiding beschouwden, wer-
den door een krachtig geloof in de Russische heilstaat en in de zuivere be-
doelingen der Russische buitenlandse politiek geïnspireerd. Bij de meesten
hunner was dat geloof bestand tegen de schok van het Duits-Russisch
bondgenootschap van eind augustus '39.
Na het uitbreken van de tweede wereldoorlog herhaalde de partij (die

zich sinds '35 'Communistische Partij Nederland' noemde) trouw de parolen
die uit Moskou kwamen: de tweede wereldoorlog was een 'imperialistische
oorlog', het 'revolutionaire proletariaat' moest in alle deelnemende of er bij
betrokken landen allereerst zijn eigen positie trachten te versterken en op
die wijze ook een maximale steun aan de Sowjet-Unie bieden. Dat was de
lijn die Moskou aangaf, maar die lijn werd in Nederland toch niet over-
genomen zonder dat eerst van enkele weerstanden gebleken was.
Binnen de leiding van de CPN was Paul de Groot, partijbestuurder sinds

1930, maar sinds '38 6ók hoofdredacteur van het communistische Volks-
dagblad en als algemeen secretaris sterkste figuur in het partijsecretariaat, de
man die met stipte nauwkeurigheid de Russische lijn trachtte te volgen.
Zijn voorganger als hoofdredacteur van het Volksdagblad, mr. A. S. de
Leeuw, een begaafde en scherpzinnige jurist, vreesde daarentegen dat de
Sowjet-Unie bezig was, zich ten voordele van Duitsland te isoleren, en hij
meende tevens dat de CPN er niet in geslaagd was, zich in Nederland te
ontworstelen aan het politiek isolement waarin zij zich eigenlijk al sinds
haar oprichting bevond. Denkbeelden als deze werden door de Groot in de
neutraliteitsperiode fel bestreden; de Groot had er zelfs geen bezwaar tegen
om, gelijk ook Moskou deed, geleidelijk-aan Frankrijk en Engeland scherper


