
HET CPN-BESTUUR

aan te vallen dan het Derde Rijk. Dat laatste droeg er toe bij dat in de mei-
dagen van '40 ook enkele communistische voormannen, onder wie Wijn-
koop, geïntemeerd werden en dat generaal Winkelman op 10 mei de verdere
verschijning van het Volksdagblad verbood.

Ten tijde van de Duitse aanval telde de CPN ongeveer negenduizend
leden, wellicht iets meer. Ze was vooral sterk in Amsterdam (waar bijna
vierduizend leden woonden-), in de Zaanstreek en in de delen van Groningen
waar de tegenstellingen tussen rijke boeren en arme landarbeiders het scherpst
waren. De meeste leden hadden een sterke ideologische binding aan de
partij; zij brachten er ook grote offers voor. Zij voelden zich een keurbende
en zij verschilden als groepering in zoverre van de aanhang van alle andere
politieke partijen (de fascistische en enkele kleine extreem-linkse formaties
uitgezonderd), dat zij zich binnen de Nederlandse samenleving bewust recht
tegenover die samenleving opstelden; in democratische hervormingspolitiek
hadden zij geen vertrouwen, zij wilden die samenleving door de vestiging
van de Z.g. dictatuur van het proletariaat revolutioneren. In die ideologie stak
een conspiratief element; lang vóór '40 al, was de illegaliteit, zoals wij in
Voorspel schreven, voor de communisten 'mentaal, psychologisch, innerlijk,
geen terra incognita.' Met een mogelijk verbod hadden zij reeds in '34 rekening
gehouden; zij hadden toen ook enkele voorbereidende maatregelen getroffen.
Dat de CPN haar actie, als dat nodig was, illegaal diende voort te zetten,
sprak voor een geschoolde C0l11l11l111istvanzelf.

En toch: het viel de CPN niet zo gemakkelijk om onmiddellijk na de
capitulatie haar houding te bepalen. Men had van de Nederlandse overheid
bestrijding ondervonden, maar geen scherpe vervolging. Nu waren evenwel
Duitsers de baas - dezelfde Nazi's die van' 33 af tienduizenden Duitse com-
munisten in gevangenissen en concentratiekampen geworpen hadden. Soms
waren die vrijgelaten, soms hadden Duitse communisren zich door de
vlucht aan arrestatie kunnen onttrekken. Velen van hen leefden legaal of,
vaker, illegaal in Nederland. Men wist wat zij doorstaan hadden.

Op 15 mei kwam het dagelijks bestuur van de CPN in Amsterdam in ver-
gadering bijeen. Daar kwam, aldus G. W. Harmsen, 'de omschakeling op
de illegaliteit aan de orde.f De bijeenkomst werd kennelijk door de Groot
gedomineerd; deze stelde voor, voorlopig het partijbestuur uit te schakelen,
het partijsecretariaat met de leiding van de partij te belasten en dat secreta-
riaat tot drie personen te reduceren: hijzelf, Lou Jansen en Jan Dieters.
Jansen en Dieters waren beiden zeer aan de Groot verknocht; de twee
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