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resterende, meer onafhankelijke leden: Nico Beuzemaker en Cees Schalker,
werden uit het secretariaat verwijderd.
Het feit dat 'de omschakeling op de illegaliteit aan de orde' gekomen was,

betekende niet dat men definitief en exclusief voor die illegaliteit geopteerd
had. Er bleven onzekerheden bestaan. Om te beginnen vroeg de Groot zich
af ofhij en Wijnkoop (die evenals de Groot van Joodse afkomst was en die
na zijn vrijlating uit de internering ondergedoken was in Blaricum) alsmede
de landelijk bekende fractievoorzitter van de CPN in de Tweede Kamer,
Louis de Visser, er niet verstandig aan deden, naar Moskou uit te wijken.
De Groot meende dat hij ook van daaruit via de geheime zendverbinding
die in Nederland sinds een aantal jaren in handen was van Daan Goulooze,
leiding kon geven aan de CPN. Er werden voor die ontsnapping naar Mos-
kou verschillende plannen gemaakt die geen van alle gerealiseerd konden
worden en die men moest opgeven toen Moskou definitief deed weten dat
de partijleiders in Nederland dienden te blijven.'
Lag deze onzekerheid ten dele in het persoonlijke vlak, een tweede lag in

het politieke waarbij zich spoedig twee stromingen gingen aftekenen die
aansloten bij de tegenstelling, welke zich al eerder tussen mr. de Leeuwen
de Groot geopenbaard had. De Leeuwachtte het wenselijk, rekening te
houden met datgene wat bij de brede massa van het Nederlandse volk ging
leven: zijns inziens moest men politieke aanvallen op Engeland nalaten, de
gevoelens van anti-Duitse Nederlanders niet kwetsen door op het Oranjehuis
af te geven en in het algemeen bij anti-Duitse stemmingen en groeperingen
aansluiting zoeken. Eind mei drong de Leeuw op dat laatste aan in een brief
die hij aan het partijbestuur deed toekomen. De Groot was daarentegen van
opinie dat van een overnemen van nationalistische leuzen onder geen beding
sprake mocht zijn en dat de CPN onder alle omstandigheden haar identiteit

1A.v., p. 85-87. In een artikel, 'In Strijd met de historische waarheid', dat gepubli-
ceerd werd in no. I van dejaargang I972 van het Russische tijdschrift Voprosy Istorii
(Vraagstukken dergeschiedenis), wordt gesteld dat de Groot op 5mei' 40 tot de leiding
van de Komintern het verzoek richtte, Nederland te mogen verlaten; dit zou
nog vóór eind mei geweigerd zijn. Deze gegevens werden niet tegengesproken
in de verklaring die het partijbestuur van de CPN naar aanleiding van dit artikel
op 23 februari I972 in De Waarheid publiceerde. Op gezag van D. Goulooze
die de telegramwisseling met Moskou in handen had, maakt G. W. Harmsen
melding van overeenkomstige verzoeken van de Groot die later in '40 vielen. De
Groot heeft blijkbaar verscheidene pogingen ondernomen om Nederland te ver-
laten. Wij tekenen hierbij aan dat, zoals wij in Neutraal vermeldden, de leiders van
de Italiaanse en van de Franse communistische partij, Togliatti en Thorez, zich op
9 mei' 40 met hulp van Goulooze uit Brussel naar Moskou hadden kunnen begeven.
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