
OMSCHAKELING OP DE ILLEGALITEIT

dracht van de Duitsers greep dus de Amsterdamse recherche op 27 juni in.
Voorzover men ze kon achterhalen, werden de exemplaren van het Volks-
dagblad in beslag genomen; verdere uitgave werd verboden en de drukkerij
werd verzegeld.

Hadden de Groot en de zijnen geineend dat zij de legale weg lange tijd
konden volgen? Het is ook door Koejemans die hun tactiek later afkeurde,
berwijfeld.! Maar alleen al m.et die twee nummers van Politiek en Cultuur en
van het Volksdagblad had de Groot in de eigen rijen veel verwarring gesticht,
hier en daar zelfs verontwaardiging gewekt. Het kwam voor dat geweigerd
werd, die nummers te verspreiden. Hoe dat zij - op 27 juni wist de partij-
leiding dat de legale weg versperd was. Zij knoopte dus bij de bespreking van
IS mel aan.

Begin juli (de datum is ons niet bekend) vond in Amsterdam een ver-
gadering plaats waar ca. vijftien personen aan deelnamen: in elk geval de
Groot, Jansen en Dieters, voorts enkele andere bestuursleden en een aantal
districtsvertegenwoordigers. Er werd besloten, het partijbestuur op te heffen
en de leiding van de partij nu ook formeel aan de Groot, Jansen en Dieters
op te dragen; dit driemanschap werd voorts gemachtigd om de illegale
heropbouw van de partij verder ter hand te nemen, zulks in overeenstem-
ming met richtlijnen die men in juni was gaan opstellen. Men hield rekening
met een spoedig verbod: alle partijgebouwen werden ontruimd. Inderdaad
werden zij, zoals wij al vermeldden, op 20 juli, toen dat verbod door Seyss-
Inquart afgekondigd werd, leeg en verlaten aangetroffen. De voornaamste
functionarissen van de CPN leefden toen al niet langer op hun oude adressen
en nadat de Groot, Jansen en Dieters in een derde bespreking te Amsterdam
(21 juli) nadere afspraken gemaakt hadden met CPN-vertegenwoordigers
uit de hoofdstad, de Zaanstreek, Den Haag, Groningen en Friesland, doken
zij onder, de Groot (en vermoedelijk ook Dieters) in Noord-Brabant,
Jansen in Apeldoorn. Goulooze vond dat dat te ver weg was; hij meende
dat het driemanschap van het zuiden of oosten uit te weinig leiding zou
kunnen geven. zelf begon hij in de zomer van '40 met de opbouw van een
voor de Russische geheime dienst werkende spionagegroep die haar centrum
in Amsterdam kreeg - waarom kon dan de leiding van de illegale CPN niet
ook in Amsterdam blijven? Stellig zou dat, meende Goulooze, de snelle
opbouw van de illegale organisatie ten goede komen.

Die opbouw bleef aan de Sicherheitsdienst verborgen. Bovendien werd
de SD door enkele contacten die men binnen de CPN had, misleid. Eind
juli merkte zij in een rapport over haar maatregelen in Nederland op,

1 A. J. Koejemans: David Wijnkoop, p. 288.

903


