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gebeurde eind juni hetzelfde. De drie Baltische republieken en de twee delen
van Roemenië werden onder communistische dictatuur geplaatst, politieke
tegenstanders van het communisme werden en masse gearresteerd en velen
hunner werden naar Siberië overgebracht. Daarbij was het de bedoeling,
in die gearmexeerde gebieden voldongen feiten te stellen waardoor aan een
mogelijke anti-communistische actie in de toekomst de basis ontnomen werd.
Hetzelfde deed Stalin met betrekking tot Oost-Polen dat hij in de herfst
van '39 al gelijkgeschakeld had. In mei '40 liet hij bovendien meer dan
achtduizend officieren van het Poolse leger die aan de Sowjet-Unie als
krijgsgevangenen in handen gevallen waren, liquideren, een deel hunner
in een bos bij het plaatsje Katyn dat in de buurt van Smolensk gelegen is.!

De Baltische republieken, Oost-Polen en de genoemde grensgebieden
van Roemenië hadden deel uitgemaakt van het Tsaristische Rusland. Er is
evenwel reden om aan te nemen dat Stalin in '40 vertrouwde dat hij, als
de Sowjet-Unie buiten de oorlog bleef, na die oorlog de Russische rnacht
ook kon uitstrekken tot landen die ninuner tot Rusland behoord hadden.
Zijn onder-minister van buitenlandse zaken, Wisjinski, zei begin' 41 tegen
de Zuidslavische gezant in Moskou, dat het Rode Leger na de oorlog onder
alle omstandigheden heel Roemenië en Hongarije zou bezetten. Van derge-
lijke doelstellingen maakte Moskou ook jegens de Nazi-machthebbers geen
geheim. Medio november' 40 vertoefde de Russische minister van buiten-
landse zaken, Molotow, twee dagen lang voor besprekingen in Berlijn. Hitler
en von Ribbentrop deden toen hun best, de Sowjet-Unie te interesseren
voor een offensiefin de richting van de Perzische Golf en de Indische Oceaan.
Molotow maakte heel andere wensen kenbaar: Finland en Bulgarije moesten
ill de Russische belangensfeer komen te liggen, ook de zuidelijke helft van de
Boekowina moest bij de Sowjet-Unie ingelijfd worden, de Sowjet-Unie

1 In totaal zijn vermoedelijk meer dan vijftienduizend Poolse militairen door de
Russische geheime politie geliquideerd. Van meer dan vierduizend hunner die allen
uit één krijgsgevangenenkamp afkomstig waren (er waren drie van die kampen),
werden in de lente van' 43 de massagraven bij Katyn ontdekt. Op die massagraven
waren bomen geplant. In de uniformen die de geliquideerde militairen aan hadden,
trof men nog meer dan tweeduizend brieven aan die zij vóór hun liquidatie uit
Oost-Polen ontvangen hadden. Uit getuigenverklaringen en uit ander bewijs-
materiaal bleek dat de Poolse militairen in groepen van twintig of dertig man
wie men tevoren de handen op de rug gesnoerd had, doodgeschoten waren (met
kogels die enkele jaren tevoren door een Duitse firma aan de Sowjet-Unie geleverd
waren), sommigen die zich wellicht verzet hadden, waren met bajonetsteken af-
gemaakt. De beste ons bekende samenvatting van deze massa-liquidatie vindt men
in het in 1962 in de Verenigde Staten verschenen werk van]. K. Zawodny: Death
i11 the Forest. The Story of the Katyn Forest Massacre.


