
DE FEBRUARISTAKING

een portier gewaarschuwd. Hofman alarmeerde de politie, stuurde een aantal
hoofdambtenaren van zijn dienst naar de drie grote remises en ging zelf
naar de Kromme Mijdrechtstraat. Hij sprak er het trampersoneel toe en be-
toogde dat een staking kwade gevolgen zou hebben. Sommige wagen-
bestuurders wilden nadien uitrijden; dat werd hun door collega's belet die
op de tramrails gingen zitten. Politie-agenten grepen niet in. Toen directeur
Hofman evenwel om een uur of negen weer in de Kromme Mijdrechtstraat
verscheen en meedeelde dat hij op een rondrit per auto door de stad gecon-
stateerd had dat er helemaal geen algemene staking was en dat de trams uit
de remise Havenstraat normaal reden, begolmen de trams uit de Kromme
Mijdrechtstraat uit te rijden. 'De staking is verloren', werd er in de buurt
gezegd. 'Uit de remise van de Havenstraat zijn ze al uitgereden,'!

Geen tramverkeer - dat zou een voor de gehele bevolking zichtbaar
bewijs zijn dat er gestaakt werd. Van het feit dat tussen negen en tien uur
's morgens veel trams weer gingen rijden, had een deprimerend effect
kunnen uitgaan. Maar die trams kwamen niet ver.

Zij die tot staken opriepen, hadden inmiddels op tal van andere punten
succes gehad, vooral in Amsterdam-noord. Tussen half acht en acht uur be-
gonnen grote groepen arbeiders de werven te verlaten. Fabrieks- en kantoor-
personeel sloot zich bij hen aan. Bij de Kromhout Motoren Fabriek liep
men onder hoerageroep de hekken uit en van half negen af lieten grote
groepen stakers zich weer door de veerponten over het IJ zetten, terug naar
het centrum van Amsterdam. 'Mannen en vrouwen, jongens en meisjes',
aldus Sijes, 'juichten elkaar toe. De 'Internationale' en andere socialistische
strijdliederen werden gezongen. Jongens pakten in dolle overmoed fabrieks-
meisjes, tilden ze op - en iedereen lachte. Kapitein en pontpersoneel werden
toegejuicht. Kreten dat het pontpersoneel moest staken, werden door nog
luider geroep overstemd dat de stakers de stad in moesten. Overvol - de
mensen zaten tot in het stuurhuis - voer de ene pont na de andere traag
over het door de zon beschenen IJ. 'Het was gewoon reusachtig.' '2

Van de Stadsreiniging gingen meer dan vierhonderd werklieden in stakin g.
Ook bij tal van kleinere bedrijven liepen de arbeiders en kantoorbedienden
weg. De leerlingen van de derde vijfjarige HBS in Amsterdam-zuid gingen
door de stad fletsen in plaats van hun school binnen te gaan, en vooral tussen
negen en tien uur' s ochtends toen de stakers van Amsterdam-noord en van
de bedrijven elders zich in enthousiaste groepen door de stad verspreidden,
breidde de staking zich met grote snelheid uit. Bij Werkspoor liepen bijna
drieduizend man weg - tien NSB' ers bleven achter, ook bij een aantal ge-
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