
EERSTE STAKINGSDAG

op de gebeurtenissen in Amsterdam reageerde, was Rauter. Secretaris-
generaal Tenkink en de inspecteur-generaal van de Nederlandse politie,
kolonel de Koningh, gaf hij instructie, door de politie met kracht tegen de
stakers te laten optreden; beiden vertrokken naar Amsterdam. Ook alar-
meerde Rauter het Amsterdamse bataljon van de Ordnungspolizei; hij
gelastte het, met de scherpste middelen demonstranten uiteen te jagen: geen
waarschuwingsschoten, men moest meteen raak schieten. Ook alarmeerde
Ranter twee in Zandvoort en Amersfoort gelegerde bataljons van de 4de
SS-Totenkopf-Standarte. Tweehonderdvijftig man marechaussee liet hij
onmiddellijk naar Amsterdam dirigeren, generaal Christiansen stelde hij
telefonisch en schriftelijk van de uitgebroken staking in kennis.
Ook Beaujtragter Böhrncker ging grote pressie uitoefenen. Burgemeester

de Vlugt kreeg van hem. te horen dat hij persoonlijk verantwoordelijk ge-
steld zou worden als het gemeentepersoneel doorstaakte. Tegen Asscher en
Cohen die hij in het begin van de middag bij zich riep, zei Böhmcker dat de
Joden voor de staking zouden boeten. Van de stafchef van de Bejehlshaber iI/I

LlIftgau Holland (diens bureau was in het Amsterdamse Carltonhotel ge-
vestigd) had Böhmcker toen al te horen gekregen dat de staking onder alle
omstandigheden de volgende dag, woensdag, beëindigd moest zijn, 'die
Wehnuacht miisse sonst ihre Massnahmen ergreifen.'l Was generaal Christiansen
van plan, zich als hoogste autoriteit op te werpen?
's Middags om half vier voerde Böhmcker in het Stadhuis een bespreking

met burgemeester de Vlugt, Tenkink, de Koningh, waarnemend hoofd-
commissaris Brockhoff en procureur-generaal van Thiel, Hij eiste het
scherpst mogelijke optreden maar hij bereikte weinig bij de Nederlandse
autoriteiten die er geen van allen voor voelden dat de politie van de vuur-
wapenen gebruik zou maken om op Nederlanders te schieten. De algemene
stenuning was (al werd dat niet zo gezegd): de staking is een reactie op
het schandelijke Duitse optreden - nu moeten de Duitsers het probleem
van de staking maar zèlf oplossen. Iets had de Vlugt wèl gedaan: hij had
er voor gezorgd, zei hij, dat allen die in dienst van de gemeente waren,
een gedrukte oproep zouden ontvangen waarin stond dat zij gestraft
en ontslagen zouden worden als zij het werk niet onmiddellijk hervatten;
dat die oproep succeszou hebben, kon de Vlugt niet garanderen. Broekhoff
gaf aan Böhmcker te verstaan dat de staking het gevolg was van de Joden-
razzia's en van Thiel wees hem er aggressief op dat men sinds de gelijk-
schakeling van het NVVeenvoudig geen kans meer had, via de vakbonds-
bestuurders invloed op de arbeiders uit te oefenen.

1Brief, 8 maart 1941, van Böhmcker aan Seyss-Inquart.
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