‘EEN ONVERGETELIJKE BLADZIJDE’

van. Wat in Noord-Holland precics gebeurd was, wist men niet; evenmin
hoe de toestand zich verder ontwikkeld had. Voor de uitzendingen naar
bezet gebied koos men de veiligste oplossing : men zweeg. Radio Oranje (ik
was een der redacteuren) zette het normale programmaschema voort waaruit
voortvloeide dat op de zaterdagavond na de stakingsdagen cen opgewekte
vitzending de ether in ging van het politicke cabarct ‘De Watergeus’, ‘van
welke uitzending men’, aldus ecn der Londense critici van Radio Oranje,
‘zonder twijfel veel goeds kon zeggen, maar nict, dat zij zou beantwoorden
aan de gevoelens van onze landgenoten in bezet gebied.’

Aan die gevoelens werd ten duidelijkste uiting gegeven in de illegale pers.
‘Voor het eerst in de geschicdenis der mensheid hebben’, schreef Het Parool,
‘Toden en niet-Joden zich schouder aan schouder daadwerkelijk teweer ge-
steld tegen de gruwelen van het antisemitisme en daarmede een onvergete-
lijke bladzijde toegevoegd aan de roemvolle historie van ons vaderland.’? In
links-socialistische bladen viel een haast extatische toon te beluisteren. Wijn-
koop die op zijn onderduikadres van de staking vernomen had, ‘sprong’,
aldus zijn gastvrouw, ‘bijna uit elkaar van vreugde. “We gaan het hele ABC
afwerken!” had hij vitgeroepen, ‘Let op! Met de A van Amsterdam is het
begonnen!” Het was de dag die zijn leven bekroonde.’

Het opsporen van de organisatoren der Februaristaking werd aan Duitse
kant als de meest urgente taak beschouwd. De Aussenstelle Amsterdam van de
Sicherheitspolizei und SD had kennelijk gefaald. Het hoofd van de Aussenstelle
Decn Haag, Willy Lages, werd onmiddellijk na de staking naar Amsterdam
gczonden om er de verhoren te leiden. Ca. tweehonderd personen zaten
tocn, gelijk gezegd, in het Lloydhotel in arrest, grotendeels Amsterdamse
gemeente-ambtenaren, daarnaast een aantal Joden en communisten die luk-
raak door de Orduungspolizei opgepakt waren. Behalve Coenradi, Eyl en
Hellendoorn die wij al noemden, waren evenwel ook Dirk van Nimwegen
en Piet Nak gearresteerd, zulks op grond van hun actie onder het gemeente-
personeel. Nak werd op de beschuldiging dat hij bovendien een Duitse
matroos doodgestoken zou hebben, onbarmhartig afgeranseld. ‘Ze hebben
me daar met ploertendoders, met koppelriemen hebben ze me geslagen’,
vertelde hij later,
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