
DE FEBRUARISTAKING

'dat werkelijk het bloed mijn neus, mijn oren en overal uitkwam, ik was bont
en blauw geslagen aan het eind. En dan moest ik boven op een tafel staan en
dan moest ik in de ronde draaien en dan moest ik maar schreeuwen: 'Ik ben een
Mörder, ik ben een Mörder'. Die mensen die gearresteerd waren van So-
ciale Zaken moesten d'r omheen lopen, die moesten hard schreeuwen, die liepen
dan de ene kant op, die moesten schreeuwen: 'Wir dürfen nicht me/u streiken,
wir durje« nicht mehr streikenl' De Jodenmensen (daar was dr. de Miranda bij en
meneer Cardozo, een diamanthandelaar, en vele andere mensen, mensen die
met sinaasappelen liepen en met bananen liepen, en anderen, dokters, alles was
daarbij) die moesten weer de andere kant oplopen en die moesten weer schreeuwen:
'Wir [uden sind die grössten Volksverräter!' Daar weer omheen liepen de andere
kant op mensen en die moesten schreeuwen: 'Wir dürfen geen vlugschriften
meer verspreiden!' Daaromheen liepen weer mensen die waren communisren
en die moesten schreeuwen: 'Wir sind Kommunist, wir sind Kommunist!'

Het is verschrikkelijk geweest. Ik heb de mensen daar gezien die moesten op
hun handen liggen, die kregen een trap op hun achterhoofd, met hun neus moes-
ten ze maar steeds naar de grond doorbuigen, het bloed liep die mensen uit de
neus, er lag een plas bloed voor ze, bij zes man, ze hebben alle zes die plas bloed
met de tong op moeten likken.' 1

Bijna alle gearresteerden werden na enkele weken vrijgelaten, de meesten
van de in de nacht van 25 op 26 februari opgepakte vakbondsbestuurders na
enkele dagen, Nak en van Nimwegen op 4 maart. De Sicherheitspolizei was er
dus niet achter gekomen dat zij op de maandagavond vóór de staking op de
Noordermarkt gesproken hadden. Na thuiskomst werden de vrijgelatenen
veelal met geschenken overladen. 'Manden en vazen vol bloemen (werden)
gebracht', vertelde er een,

'en planten en gebak en alles. Van mensen die ik niet eens kende en waar ik
nooit eerder van gehoord heb. Wat wist ik vroeger van mijn buren? Ik kende
niet eens de namen. Nu kennen we elkaar, alsof we elkaar jaren gekend hebben
... Gisteren kwam een buurman die ik nog nooit gesproken had, bij me en vroeg
of ik geldgebrek had. Dan wou hij me helpen. Hij had wel, zei d'ie. Zo zijn de
mensen."

*

Wegens het gebeurde in de ijssalon 'Koco' in Amsterdam werden zeven
personen, onder wie een van de twee eigenaars, Kolm, tot langdurige ge-

1 P. Nak in L. de Jong: De bezetting, p. 172. 2 S. de Vries Jr.: Dagboek, 20 maart
1941.


