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maar wèl met de herstructurering van Nederland in nationaal-socialistische
zin. En hij koesterde het vertrouwen dat die herstructurering, als zij eenmaal
voltooid was, minstens door een aanzienlijke minderheid van het Neder-
landse volk (veel breder dan die ongelukkige NSB!) in haar politieke con-
sequenties aanvaard zou worden. Hij twijfelde niet aan Duitslands over-
winning. Ondenkbaar leek het hem dat een groot deel van het Nederlandse
volk zich niet uiteindelijk zou neerleggen bij de situatie welke door en na
die overwinning zou ontstaan. Het minste wat de Februaristaking hem even-
welleerde, was dat de weg naar het hem door zijn Fiihrer gestelde einddoel
heel veel langer en heel veel moeilijker zou zijn dan hij vóór de staking
aangenomen had.
Eerder schreven wij dat Seyss-Inquart in Oostenrijk vóór de Anschluss

drie-en-een-half jaar lang 'de weg der geleidelijkheid gevolgd had: geduldig
gebruik maken van de politieke mogelijkheden die zich voordeden, lang-
zame voorbereiding van wat de grote omzwaai werd.' Het ligt voor de
hand te veronderstellen dat hij, toen hij eind mei '40 in Nederland gearri-
veerd was, vertrouwd had dat hem daar zou gelukken wat in Oostenrijk
gelukt was: het Nederlandse volk was immers 'stamverwant', het was
'Germaans' en het kreeg van Hitler een 'bevoorrechte' behandeling. Maar
betekende de Februaristaking dan niet dat de gelijkschakelingvan Nederland
veel problematischer was dan die van Oostenrijk?
Ongetwijfeld. Eigenlijk betekende de Februaristaking nog veel meer:

ze betekende dat de gehele politieke conceptie waardoor Seyss-Inquart zich
had laten leiden, in duigen lag. Want er was, objectief gezien, na de staking
geen enkele reden meer om aan te nemen dat dit weerbarstige Nederlandse
volk ooit voor het nationaal-socialisme gewonnen zou worden.
Zag Seyss-Inquart dat ook in? Wij menen van niet.
Politici geven in het algemeen 11LUl conceptiesniet graag prijs, en zeker niet

wanneer die concepties uitvloeisel zijn van een ideologie die zij ervaren als
een heilsleer. Dat was bij Seyss-Inquart bij uitstek het geval. Het nationaal-
socialisme was in die levensfase zijn geloof en Hitler zijn Verlosser. Hij
wenste de taak die Hitler hem. gegeven had, verder uit te voeren.
Maar dan toch niet zonder tactische wijzigingen.
Men zou kunnen zeggen dat Seyss-Inquart na de Februaristaking meer

zekeringen inbouwde. Een aantal noemden wij reeds, maar één die wij nog
niet noemden, verdient speciale aandacht. Hij besloot namelijk, de gijzeling
van een heel veel groter aantal Nederlanders voor te bereiden dan hij ooit
in de geest had gehad. Toen von Ribbentrop er in de zomer van '40 bij hem
op aangedrongen had, enkele duizenden Nederlanders te interneren als
represaille voor de internering van de Rijksduitsers in Nederlands-Indië, had
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