
SEYSS-INQUART SPREEKT IN AMSTERDAM

*

Op 12 maart '41, precies twee weken na de stakingsdagen, hield Seyss-
Inquart in het Amsterdamse Concertgebouw voor een hoofdzakelijk Duits
gehoor een lange toespraak, veruit de langste die hij in Nederland gehouden
heeft.! Het politieke program dat hij er in ontvouwde, was hetzelfde dat hij
bij zijn installatie in de Ridderzaal geschetst had: een nationaal-socialistisch
Nederland zou in de Nieuwe Orde een eervolle plaats krijgen. De toon even-
wel was nu, in verscheidene passages, dreigend. Ook apologetische elementen
ontbraken niet, ja de gehele strekking van de toespraak (en dat was een
strekking die, naar wij aannemen, bepaald ook voor Hitler bedoeld was,
misschien wel voor Hitler in de eerste plaats) zou men aldus kunnen samen-
vatten: ziet, hoe ik mijn best doe, het Nederlandse volk voor het nationaal-
socialisme te winnen! Nieuwe instellingen ontstaan: de Arbeidsdienst, de
Winterhulp ; de werklozen vinden arbeid in Duitsland; de boeren ontvangen
goede prijzen voor hun producten; de wederopbouw krijgt ijzer en staal uit
Duitsland; het belastingstelsel wordt hervormd; de schoolklassen worden
verkleind - Hitler moest uit dat alles wel de indruk krijgen dat het nationaal-
socialisme in de praktijk in Nederland belangrijke vorderingen maakte.

Misschien hoopte Seyss-Inquart wel dat die indruk zich ook aan de Neder-
landers zou opdringen. Jegens hen knoopte hij aan bij zijn installatie-toe-
spraak: 'Wir wol/en', herhaalde hij, 'dass die Niederländer selbst aus innerer
Überzeugung und mit dein Einsatz ihres ganzen WeSf11S anireten [iir das grosse
Werk des Aufbaus unseres germanischen Gemeinschafisbereiches und damit cines
neuen Europa, Waar wachtte men toch op? De 'Nieuwe Orde' zou welvaart
brengen en straks zou Engeland "zerschmettert am Boden liegen.' Waarom zag
Nederland dan niet in dat het slechts samen met Duitsland een gelukkige
toekomst tegemoet kon gaan? toekomst tegemoet kon gaan? 'Mit uns ader
gegen uns', zei Seyss-Inquart - 'ein Drittes gibt es nicht mehr:'

'Vielleicht', zei hij, 'hat manchet Niederländer noch Hemmungen well er
fürchtet, sich einem grossdeutschen Imperialismus auszusetzen' (dat was Musserts
vrees). 'Dieser Sorge var einetn grossdeutschen Iinperialismus stehi auf deutscher
Seite das Bedenken var einem niederlándischen Separatismus gegenüber.' Kritiek
op de NSB! Lof kreeg zij evenwel daar waar Seyss-Inquart zei dat 'nur die
Nationalsozialisten' (dat vage meervoud sloot, het kan Mussert slechts ge-
ergerd hebben, de NSNAP in) dagelijks bewezen, 'dass sie den Weg der

1 Tekst in A. Seyss-Inquart: Vier Jahre ill den Niederlanden, p. 37-66.
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