
'DEUTSCHE SCHULEN'

weigerde, pressie op hen uit te oefenen om hun kinderen van de Nederlandse
scholen te verwijderen - die druk kwam dus uitsluitend van het Reichs-
kommissariat. Het beleid van Seyss-Inquart en Schmidt was er daarbij op
gericht, een derde van de leerlingen uit Nederlandse kinderen te laten besta~.
Toeloop verwachtten zij vooral uit gezinnen van NSB' ers. Mussert trachtte
dat tegen te gaan: ook op onderwijsgebied wees hij verduitsing af Hij wist
dat kinderen uit NSB-gezinnen het vaak bijzonder moeilijk hadden op de
scholen die zij bezochten, niettemin verbood hij in de zomer van '41 alle
NSB-ouders, hun kinderen naar een Deutsche Schule te sturen. Dat verbod
hielp niet: veelouders legden het naast zich neer. Eind '42 werd het door
Mussert dan ook beperkt tot kaderleden van de NSB. Uiteindelijk waren
van de bovengenoemde ca. tienduizend leerlingen der Deutsche Schulen
ongeveer vierduizend uit NSB-gezinnen afkomstig.!
Ging dus van Mussert al verzet uit tegen die Deutsche Schulen, feller nog

was zijn verzet tegen, de uit de SS-sector komende internaten, de Z.g.
Nationalpolitische Erziehungsanstalten, of Napo/a' s, die van '33 af in Duitsland
opgericht waren; deze op militaire leest geschoeide instellingen ter vorming
van de elite van het Herrenvolk stonden onder de centrale leiding van een
hoge SS-officier, SS-Obergruppenführer ir. August Heissmeyer. Heissmeyer
kwam in de zomer van '41 naar Den Haag om in ons land een eerste Napola
te vestigen. Samen met Seyss-Inquart die er zich levendig voor interesseerde
(Rauters belangstelling was nog groter), ging Heissmeyer een locatie
zoeken die, zo schreef hij, 'für Jahrhunderte eine A~stalt würdig bekerbergen
und eine ausgelesene Jugend gesund und stark erziehen /ässt'2 - men vond er een
in de duinen bij Bloemendaal. Maar zo vlot ging het niet. Er kwam een
nieuw plan: in plaats van een Napo/a zou een 'Nederlandse inrichting voor
volkse opvoeding' opgericht worden: de Nivo. Daar trachtte de NSB zich
meester van te maken in de persoon van procureur-generaal van Genechten
die tevens leider was van het Opvoedersgilde. Een eliteschool was Mussert
welkom maar het onderwijs moest dan wèl in de geestvan de NSB gegeven

1Wij schatten dat zich onder de vijf-en-vijftigduizend Rijksduitsers ca. achtduizend
kinderen bevonden die er, voor in aanmerking kwamen, een Deutsche Schule te
'bezoeken, Het totaal aantal schoolkinderen uit NSB-gezinnen is niet bekend; het
kan van de orde van grootte zijn geweest van dertigduizend, maar wellicht is die
schatting te laag. Duidelijk is wèl dat slechts een kleine minderheid van die kinderen
de Deutsche Schulen bezocht. Daarbij moet men bedenken dat die Deutsche Schulen
betrekkelijk gering in aantal waren; zelfs het feit dat er, alle tekort aan motor-
brandstof ten spijt, eind' 43 nog enkele tientallen schoolbussen voor reden, kan lang
niet altijd het afstandsprobleem opgelost hebben. 2 Brief, 12 juni 1941, van A,
Heissmeyer aan Seyss-Inquart (Fiwi, Abt. Siedlung u. Bauten, C 4 c). .
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