GELIJKSCHAKELING

Rabl was al eerder met dat vijgeblad voor de dag gekomen, nl. op de
persconferentie van 12 augustus waar hij het woord voerde. De bezetter had,
zei hij daar (in het Duits overigens), ‘eine akute Gefahr’ bezworen; hij zei 66k
dat de verordening met ‘Einverstindnis’ der betrokken Nederlandse departe-
menten opgesteld was, ja ‘seitens der in Frage kommenden niederlindischen
Ministerien in vieler Hinsicht sogar sehr begriisst’ was.! Die uitlatingen leidden
tot verontwaardigde protesten van Frederiks en Spitzen. ‘Ich trage’, verklaar-
de Frederiks, ‘die Verantwortung fiir meine Mitwirkung gern’ (een typerend
woord) ‘und bewusst, und kann das, weil ich das Vertrauen des niederlindischen
Volkes besitze’ (niet minder typerend). ‘Jetzt ist mir aber schon von vielen Seiten
gesagt, ja auf der Strasse zugerufen worden: ‘Was haben Sie jetzt gemacht!’ *® Hij
eiste een correctie in de pers: die correctie bleef uit. Drie weken later deed
hij ndg Armnold Meyer zijn beklag in een gesprek waaromtrent deze o.m.
aantekende:

‘Mr. Frederiks zei een vrij Nederland te willen en was in de verwachting dat
de dag gauw zou aanbreken maar wilde in geen geval het oude terug. Als de oude
politici dit zouden trachten, zou hij zich er schrap tegen verzetten. Ten allen tijde
kon ik een beroep op hem doen, als ik dit nodig achtte.”

Op 1 september ‘41 zou de verordening waarbij het leidersbeginsel in het
bestuur van provincies en gemeenten ingevoerd werd, in werking treden.
Alle betrokkenen (de commissarissen der provincies en hun gedeputeerden
alsmede de burgemeesters en wethouders) stonden daarmee, voorzover zij
niet ‘fout’ waren, voor de vraag wat zij dienden te doen: blijven of heen-
gaan? Seyss-Inquart had dat heengaan zo moeilijk mogelijk gemaakt: wie zijn
functie zou neerleggen, zou, zo stond in verordening 152/41 te lezen,
wachtgeld noch pensioen ontvangen. Men werd bovendien door de veror-
dening verrast; Frederiks had, wellicht met uitzondering van zijn mentor
van Karnebeek, commissaris van Zuid-Holland, niemand gewaarschuwd
en impulsen in de richting van collectief verzet gingen van hem na de
publikatie van de verordening evenmin uit als daarvéér. Integendeel:
allen die zich om advies tot hem wendden, kregen, als Arnold Meyer, te

! ‘Stenografisch verslag persconferentie op 12 augustus 1941 (VuJ, Abt. Rechts-
setzuing: dossier VO 152/41). 2 Notitie, 14 aug. 1943, van Stiiler (VuJ, HA Inneres,
129) ° Armnold Meyer: Dagaantekening, 2 sept. 1941 (archief Arnold Meyer, 1317).
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