
GOEDEW AAGEN

om met veel vertoon te maskéren wat aan inhoud en doelbewustheid ont-
brak.'! Goedewaagen twijfelde er niet aan dat hij de lessen zijner leermeesters
op bekwame wijze in praktijk zou kunnen brengen. Sinds zijn puberteit
had hij 'in onvermoeide inspanning ... een gedachtebouwsel opgericht
waarin een eindeloze hoeveelheid materiaal op persoonlijke wijze was ver-
werkt. Waarom zou het mij met mensen ook niet lukken ?'2

Mensen plegen evenwel weerbarstiger te zijn dan filosofische stelsels en
de vijf-en-veertigjarige Goedewaagen ontbrak het niet alleen aan begrip
voor het karakter der samenleving die hij wilde hervormen, het schortte
hem ook aan zelfkennis. Hij overschatte zijn capaciteiten en Seyss-Inquart,
niet beseffend dat het succes van de Raad van Voorlichting in de eerste
plaats toegeschreven moest worden aan het drijven van de op geld en macht
beluste intrigant Arie Meijer-Schwencke, deed hetzelfde. Want Goede-
waagen was, met al zijn doctrinaire eigenwijsheid, au fond een zoekende
ziel gebleven: een onzekere, schuchtere mall, flink op papier, maar die per-
soonlijk geen vlieg kwaad kon doen en die bovendien verstoken was van
alle mensenkennis en organisatorische gaven, kortom: allerminst een
persoonlijkheid die, in welk milieu ook, gezag kon uitoefenen. Dat gezag
verwierf hij dan ook nergens: noch in de kring der secretarissen-generaal
('hij was aanwezig zonder meer', schreefhun secretaris Schaepman''), noch
op zijn eigen departement. Men lachte daar wat om het harkerige depar-
tementshoofd dat nota op nota schreef en de ene hooggestemde redevoering
na de andere afstak - misschien lachte men nooit zo hartelijk als in augustus
'41 toen Goedewaagen aan zijn afdelingshoofden meedeelde dat hij zich
voorstelde, hun in de winter van '41 op '42 te zijnen huize onderwijs te
geven in 'een stuk filosofie Vall de Aesthetica' 4; deelneming werd veilig-
heidshalve niet verplicht gesteld.

*

Goedewaagen was nog maar nauwelijks in functie of hij vertrok naar
Berlijn teneinde daar te bestuderen wat het Reichsministerium für Volks-
aufklärung und Propaganda sinds '33 tot stand gebracht had; hij werd ver-
gezeld door twee NSB'ers uit de perssector, onder wie N. Oosterbaan,
hoofd van de afdeling perswezen ten departemente, en door Meijer-Schwenke

1 T. Goedewaagen: 'Hoe ik nationaal-socialist werd en was', p. 93. 2 A.v., p. 93 a.
3 c. J. M. Schaepman: 'Verslag betreffende de secretarissen-generaal', p. I72.
, DVK, departementsraad: Notulen, 8 aug. I94I, p. I (DVK, 3 b).
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