
DE KULTUURRAAD

Hannema, de uitgever R. van Houten, vier beoefenaren van devolkskunde'
c.q. andere vertegenwoordigers van de SS-ideologie,1de drie al genoemde
kunstenaars Boot, Cidding en Polet, de componist ir.H.Badings - en Neder-
lands beroemste dirigent: Willem Mengelberg.
Al die leden waren op zijn minst pro-Duits. Er zullen onder hen wel .

enkelen geweest zijn bij wie de verwachting een rol speelde dat zij als lid
van de Kultuurraad althans een reële verantwoordelijkheid en een reële
taak zouden krijgen - die verwachting werd niet bewaarheid: de Kultuur-
raad kreeg niets te betekenen. Polet sprak na een van de schaarse vergade-
ringen van 'een stelletje onnozele mensen, ik kan net zo goed m'n mond
houden." De onbenulligheid die de Kultuurraad ging kenmerken, maakte
evenwel het feit niet ongedaan dat zij die Snijders uitnodiging aanvaard
hadden, zich op een beslissend moment publiekelijk aan de zijde van de
nationaal-socialistische bezetter geschaard hadden. Ongeacht datgene wat
zij eventueel later in de bezetting deden (Polet bijvoorbeeld gaf een niet
onbelangrijke steun aan vervolgde Joden en aan de illegaliteit),brandmerkten
zij zich, schreef Arondeus, 'als de handlangers van landverraad, jodenver-
volging en vrijheidsberoving'3 en verspeelden zij, 'armzalige marionetten',
wat zij nog aan naam en faam bezaten."
Van alle leden van de Kultuurraad was er overigens slechts een die vóór

de bezetting nationale bekendheid genoten had: Mengelberg.

*

Reeds op de eerste lijst van candidaat-leden van de Kultuurraad had Snijder
de naam van de dirigent van het Amsterdamse Concertgebouw-orkest

1 Ir. W. F. van Heemskerk Düker, N. de Haas (de door Mussert voor 'verkapte
Marxist' uitgemaakte hoofdredacteur van Storm-SS), S.]. van der Molen en]. C.
Nachenius. 2 Brief, 13 nov. 1945, van E. van Loo aan H. R. Hoetink (dep. van
onderwijs en wetenschappen, archief kunstzuivering, 16). 3 De Brandarisbrie],
maart 1942. • Prof. Haushofer, de relatie van Hess, schreef begin '42, toen de
Kultuurraad met zoveel moeite samengesteld werd, een brief aan Seyss-Inquarts
medewerker, prof. Franz Wehofsich, die Snijder met ijver terzijde gestaan had.
'[eh weiss aus meinen Beobachtungen aus Japan', aldus Haushofer, 'wie weit man kommt
wenn man der menschlichen Eite/keit einen weitgehenden Spielraum zum Kulissenreissen
vorne an der Lampe und an der Rampe einräumt und sieh begnügt, als erfahrener Hinter-
grundspieler nur die Drähte in der Hand zu behalten an denen diese Vordergrundspieler
tanzen. Aber du steekst ja lange genug in der Kulturpolitie drin urn dieses Geheimnis
erfasst zu haben:' (brief, 6 maart 1942, van K. Haushofer aan F.Wehofsich, GKzbV,
HA VuP, 22 h)
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