GELIJKSCHAKELING

opgenomen. ‘Eine Beurteilung eriibrigt sich’, had hij er aan toegevoegd,
‘Wirkliche Arbeit ist von ihm nicht zu erwarten’ (Snijder bedoelde daarmee: hij
zal aan geen enkele vergadering deelnemen). ‘Seine deutschfreundliche Ein-
stellung ist bekannt.t

Dat was zij inderdaad, en in wijde kring.

Willem (eigenlijk: Jozef Willem) Mengelberg was in 1871 in Utrecht
geboren waar zijn Duitse ouders (zijn vader was beeldhouwer en bouw-
kundige) zich gevestigd hadden; zij verwierven er de Nederlandse natio-
naliteit. Hun zoon Willem ging, na in zijn geboortestad het gymnasium
doorlopen te hebben, in Keulen muziek studeren, bleek niet alleen als pianist
maar ook als dirigent uitzonderlijk begaafd en werd, na eerst drie jaar
stadtischer Musikdirektor in Luzern geweest te zijn, in 1895, op vier-en-
twintigjarige leeftijd dus, belast met de leiding van het sinds kort bestaande
Concertgebouw-orkest. Hij wist dit orkest tot een van de beste ter wereld
op te werken; hij was het ook die eertijds moderne componisten als Gustav
Mabhler in Nederland introduceerde. In het gehele muziekleven hier te lande
werd hij, buiten onze grenzen even befaamd als daar binnen, de dominerende
figuur die, al kwam er soms kritiek op zijn romantische interpretaties, door
het grootste deel van het muziekminnend publiek voortdurend bejubeld, ja
verafgood werd. Qok aan eerbetoon ontbrak het hem niet: in ’34 verwierf
hij de hoge onderscheiding van Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau,
een jaar tevoren was hij in Utrecht tot bijzonder hoogleraar benoemd.
College gaf hij nimmer en het hoogleraarschap liet hij na enkele jaren ver-
vallen maar hij bleef zich ‘professor’ noemen. Hij was ijdel en, met name op
artistiek gebied, van een monumentale zelfverzekerdheid, die met een zekere
beperktheid gepaard ging. De wereld waarin hij leefde, was die waarin hij
zijn triomfen vierde: de muziek; politiek interesseerde hem maar weinig.
Hij was en voelde zich Nederlander maar toch met een sterke gebondenheid
aan Duitsland en de Duitse cultuur; ook in Duitsland waar hij vele jaren
lang als bewierookt dirigent optrad, voelde hij zich volledig thuis — de
komst van het Derde Rijk waarin de muziek van zijn overleden vriend
Mabhler, als die van alle andere Joodse componisten, niet meer uitgevoerd
mocht worden (behalve dan in Joodse kring), bracht daar geen wijziging in
teweeg.

Toen de Duitse legers op 10 mei '40 ons land binnenrukten, bevond
Mengelberg zich in Frankfort aan de Main voor een bezoek aan zijn tandarts.
Hij was verheugd dat de oorlog in Nederland maar kort geduurd had;
Duits-chauvinistische gevoelens braken in hem door: toen in juni het

1 G. A.S. Snijder: Naamlijst, 1 juli 1941 (a.v.21, h).
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