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wat er in hun provincies c.q. in Amsterdam en Rotterdam uitkwam. Die
controle strekte zich niet alleen tot de gewone pers maar ook tot de speci-
fieke vakbladen uit, die van slagers en winkeliers bijvoorbeeld. 'U heeft er
geen idee van', zei de zegsman van het departement in juni '41 op een van
Janke's persconferenties, 'hoe men tegenwoordig over het snijden van ham
kan spreken en toch tevens politiek kan bedrijven." De Waffen-SS had een
Nederlander in dienst alleen maar om na te gaan of de advertenties voor
dienstneming in de Waffen-SS waarvan de plaatsing verplicht was, inderdaad
in de bladen verschenen waren; elk geval van nalatigheid werd door hem aan
de Haagse instanties doorgegeven. Dergelijke denunciaties konden uit-
eindelijk terecht komen bij het bureau van de Befehlshaber der Sicherheits-
polizei und des SD. Aan dat bureau werd in de herfst van '42 nog weer een
apart perscontrolebureau toegevoegd dat geleid werd door een twintigjarige
jongeman uit Schiedam, Denis Hatenboer. Deze had vóór de oorlog met
steun van de Fichte-B~md een pan-Germanistisch blaadje uitgegeven en was
in '40-'41 als student aan de Nederlandse Economische Hogeschool te
Rotterdam als V-Mann opgetreden, maar in '42 ging dan zijn hartewens in
vervulling: een functie bij de geheimzinnige en machtige Sicherheitsdienst!
Hij werkte honderd uur per week, stelde dagelijks en wekelijks rapporten
samen en beijverde zich in het bijzonder om uit de volledige NSB-pers tegen
de SS gerichte uitlatingen van NSB' ers uit te knippen en in dossiers op te
bergen. Dat kwam SS-Hauptsturm[ührer Helmuth Proebsting, het hoofd van
het Rejerat van de Sicherheitsdienst waar de NSB onder viel, zeer te stade
want die placht Hatenboer van tijd tot tijd op te bellen 'en hij zei dan: 'De
Rijkscommissaris wil de NSB-kringleider X tot burgemeester van Y benoe-
men. Verzamel alles wat wij tegen hem hebben.' '2

*

Waren de Duitse en Nederlandse toezichthouders tevreden over de pers?
Het is onze indruk dat de Duitsers van de zomer van '41 af de hoop

opgegeven hebben dat de dagbladen, voorzover niet door 'foute' figuren
geleid, iets meer zouden doen dan gehoorzaam maar eigenlijk onwillig in de
pas lopen. Wij wezen er al op, hoeveel moeite de Presseabteilung zich gaf om
na de zzste juni '41 te onderstrepen dat Duitsland in Oost-Europa bezig was

1 Verslag persconferentie, 16 juni 1941 (DVK, 46). 2 D. Hatenboer: 'Verklaring'
(30 aug. 1946), p. 6 (Doc I-646, c-5).
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