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was in de lente van '41 al zo ver gevorderd dat men bij de dagbladen geens-
zins het gevoel had dat met de invoering van het Journalistenbesluit een
nieuwe fase aangebroken was. Wie in het krantenbedrijf meer zag dan een
broodwinning of.niet volledig afgestompt was, wist dat hij op het gebied
van de berichtgeving in wezen een werktuig was van de Duitse propaganda.
Innerlijk vond men slechts steun in het besef dat men af en toe door bepaalde
berichten niet te plaatsen of anders te plaatsen dan Presseabteilung en departe-
ment wensten, de bezetter en zijn handlangers kon dwarszitten; soms kon
men hun ook in bepaalde rubrieken of artikelen steken onder water geven.
Een enkel dagblad was er (wij denken met name aan De Nederlander, het
blad van de CHU) dat ook in '41 in menig hoofdartikel voor de eigen begin-
selen opkwam. De meeste bladen waren evenwel in de eerste plaats commer-
ciële ondernemingen en directies en eigenaren klampten zich aan de ver-
wachting vast dat zij door de bladen in de pas te laten lopen, in elk geval de
bedrijven met hun werkgelegenheid alsmede de geïnvesteerde kapitalen
zouden redden. Vooral met het oog op de naoorlogstijd speelde de wens
tot behoud der bedrijven overigens mede een rol bij sommige voormannen
der politieke en geestelijke stromingen die bepaalde bladen, de katholieke en
protestantse bijvoorbeeld, nog steeds als een manifestatie zagen van 'hun'
richting. Daarnaast was er ook vrees: vrees voor Duitse strafmaatregelen
en vrees dat men, door zich uit het krantenbedrijf terug te trekken, de gehele
bevolking zou blootstellen aan puur nationaal-socialistische beïnvloeding.
Dat een onverhuld nationaal-socialistische pers inderdaad vat gekregen zou
hebben op de geesten, is evenwel, dunkt ons, in hoge mate twijfelachtig; het
lijkt ons plausibeler dat een uniforme pers bij de meeste lezers de toch al
bestaande twijfel aan de waarde van wat men in zijn krant te lezen kreeg,
zou hebben versterkt.
Hoe dit zij: de verwachting dat men, door verzet op principiële punten

na te laten, het eigen blad zou redden, werd bij een groot aantal van de
krantenondernemingen in de herfst van '41 wreed verstoord. Wij repten al
van de inkrimping van het aantal bladen. Zij werd ietwat misleidend aange-
duid als de 'persreorganisatie' ; er mocht in de pers zelf met geen woord
over geschreven worden.
De eerste impuls tot die 'reorganisatie' kwam in de zomer van '41 uit

Duitsland. Daar waren terwille van papierbesparing en ook om kerkelijke
beïnvloeding tegen te gaan, gehele groepen weekbladen en tijdschriften
opgeheven: alle kerkelijke tijdschriften en weekbladen (met uitzondering
van de mededelingenbladen), alle advertentiebladen, aile verenigingstijd-
schriften, en nog tal van andere tijdschriften. Bezet Nederland moest zich
daarbij aansluiten. De Presseabteilung en het departement van volksvoor-
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